Kızıyorum, onun için yazıyorum! Ayhan B. Atalay 


ia 


İçinde bulunduğumuz zaman diliminin mi, yaşadığımız coğrafyanın mı, yoksa sahip olduğumuz dinin mi gereğidir bu fırtına ve zulüm tam 

bilemiyoruz! Lakin başımızı öbür tarafa 

çevirince kurtulamayacağımız bir imtihanın mükellefi ve sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. 


Onca haksızlığı, onca katliamı, onca zulmü görmezlikten gelerek herşey yolunda ve sinirsiz insanların yargılanması gereken bir dünyada, bu haksızlıklara isyan ederek karşı geldikleri için yargılandıkları bir dünyada yaşıyoruz. 


Gazetesi Yazıları 


Bu meselelerden dolayı kızıyorum ve onun için yazıyorum. 


İnsanın yüksek bir yere çıkıp haykırası geliyor; belkide zamanımızın yüksek yerleri gazete ve televizyonlar. 
Çevremizde olup bitene bigane kalamadığımız için kendimizce yüksek gördüğümüz bir tepeden isyanımızı ve feryadımızı yansıttığımız bu zaman diliminde Sabah Gazetesi'nin Ankara Eki'inde yayınlanan 50 yazıyı sizlerle paylaşıyoruz. Merhum bir yazarın dediği gibi, herşeyin aslı sizde, bizde sureti de elinizde. 


Ayhan B. Atalay 


Zalimlerin hoş görülmediği, gariplerin güldüğü, müfsid ve mütekebbir müstevlilerin dünyamızı işgal İG-zetesi edemediği ve egemen olamadığı bir dünyada yaşamak; in 


eğer bu olamıyorsa bu uğurda seve seve ölmek bilinciyle... SERİ o ru pa 


Ayhan B. Atalay 


YAZIYORUM 


Sabah Gazetesi Yazılar 


Başsöz 


İlahi! Hamdini sözüme sertac ettim. 
Zikrini kalbime mi 'rac ettim. 
Kitabını kendime minhac ettim. 
Ben yoktum var ettin, 

Varlığından haberdar ettin, 

Aşkınla gönlümü bi-karar ettin. 
İnayetine sığındım, kapına geldim, 
Hidayetine sığındım, lütfuna geldim 
Kulluk edemedim, affına geldim. 
Şaşırtma beni doğruyu söyler, 
Neş'eni duyur hakikati öğret. 

Sen duyurmazsan, ben duyuramam 


Sen söyletmezsen, ben söyleyemem 

Sen sevdirmezsen, ben sevemem. 

Sevdir bize hep sevdiklerini 

Yerdir bize hep yerdiklerini 

Yâr et bize hep erdirdiklerini. 

Sevdin habibini kainata sevdirdin. 

Sevdin de hilati risaleti giydirdin. 

Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. 
Serveri asfiya kıldın, Hatemi Enbiya kıldın. 
Muhammed Mustafa kıldın. Salatü Selâm, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram O'na, O'nun Al-i Eshab-u etbaına. 


Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır bu duasıyla Alemlerin Rabbi'ne kalbi miracını ve münücaatını arz etmişti, bütün zerrelerimle bu duaya amin derim. Aciz ve günahkâr bu kuluna belki zerresi kabule şayan olamayacak eksik, kusurlu, zayıf da olsa iba- 


det şuurunu veren, zikrini ve imanını kalbime yerleştiren, beni var eden ve varlığından haberdar eden, safımı O'nu sevenlerin safına, yolumu O'nu sevenlerin yoluna döndürdüğü için hamdimi sözüme sertac ederim. Bu kitaptaki beyanlarım belki kastıma ulaşamamıştır, belki meramımı anlatamamışımdır ama her ne halde olursa olsun, bu davanın en vasıfsız neferi olarak emelim O'nun sevgisine mazhar olmak ve O'nun sancağı altında ve O'nun yolunda olduğumu ifade kasdıyla yazılmıştır. Bütün eksiklerden ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimden dileğim safımı kabul etmesi beni de sancağının altında toplananlardan eylemesidir. 


Bu satırların yazılmasına sebep olan müsrif uygarlık, bütün değerlerimizi 


tüketti, doğal kaynaklarımızı da insafsızca kirletiyor. İnsan yığınları kentleri istila edip, tabiata ait ne varsa talan ediyor. Talanın ardından park ve rekreasyon alanları yaptığı yalanını söyleyen resmi kurumları da yine bizler seçiyoruz maalesef. Yapılanların adına da kentleşme diyoruz! 


Medeni olmayı ve medeniyeti, çok üretmek ve çok tüketmekle ölçüyor, üretemeyen ve tüketemeyen toplumların ve halkların farkında bile olamıyoruz. Dünya nüfusunun büyükçe bir kısmı yediklerinin sindirmek için uğraşırken, neredeyse bir milyar insan her gece aç uyuyor! Medeniyet bizi şeytanın atına bindirip, ihtiraslarımızın şövalyesi yaptı; öyle umarsız ve duyarsız topluluklar haline geldik ki, önce kendimize, sonra etrafımıza nankör ve vefasız mahlüklar olduk! 


Suyu aziz, toprağı mübarek bilen medeniyetimizin, gökyüzü kadar berrak değerlerini yeniden ihya etmek için lütfen biraz durun, lütfen! Durun ve düşünün. Elimizde ne var, ne kazandık? Kazandıklarımızın yanında kaybettiklerimiz neler? Lütfen biraz tefekkür, lütfen! 


Batı'nın gizlemeye çalıştığı barbarlığının yanında, “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyaya milliyet (Medeniyet) nedir öğretmişiz!” diyebilen bir ırkın ahvadı olmanın gururunu mu, utancını mı yaşayalım bilemeyen bir halk olduk! 


Batı Medeniyetinin karnını yarsanız, hücrelerine bölseniz, zerrelerine ayırsanız, isyan, tefrika, işgal, sömürü ve zulümden başka bir şey bulamazsınız. Dünyaya insanlık ve medeniyet akademisi kuran bir medeniyetin varisleri olan veya olması gereken bizler geçmişimizle neredeyse utanır olduk. Nedeni, geçmişimizi tanıyamadıgımızdan, bilemediğimizden! 


Tarihimizi, geçmişimizi, atalarımızı ve dahi dinimizi resmi okullarımızda ve resmi tarihimizden öğrendik, öğretime ihanet dahil olarak! 


Yanlış öğretilen tarihimizi şimdilerde Televizyon dizilerinden öğretmeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Ciddi bir susamışlık hali yani. 


İşte böyle bir zaman diliminde (2014-2015) yazıldı bu yazılar. Herşeyin birbirine girdiği böyle günlerde safımızdaki kardeşlerimi belki biraz tebessüm ettirecek yazılarımı topladığım bu mütevazi kitapçığın faydalı olması ve okuyanları tebessüm ettirmesi kastıyla. 


Açılan sabahlara selam, hak erlerine ve mazlumlara dua ile... 


Ayhan Bedirhan Atalay 


Irak Şam İsrail Devleti IŞİD 


Tarihçi Kadir Mısıroğlu: “Elma ağacının altında biraz durun; başınıza bir elma düşecektir. Bunun kesin sebebi Yahudi Siyonistlerdir!” Siz bunu fizik kanunlarıyla, yer çekimiyle açıklamaya kalkmayın, yanılırsınız! Durum o kadar vahim yani. 


Olayları basit haliyle özetlemek gerekirse, Arap Baharı furyasından etkilenen ve yıllardır baas bir azınlığın zulmü altında yaşayan Suriye halkı, daha demokratik ve daha insanca bir rejim için gösterilere başlar. Terör yok, yağma yok, tedhiş yok, silah yok, molotof yok! Masum bir halkın hak için gösterisi. Genetik mirası gereği bu masum gösterileri kanlı bir biçimde bastırma yoluna giden Beşşar Esad'ı kimse bu tavrından geri döndüremez. Bu şımarıklığının ardında Rusya vardır. 
Rusya da Esad'ı sevdiğinden değil, Lazkiye”deki üssü nedeniyle Esad'a arka çıkar. 


Şii zincir bozulmamalı! Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye; Akdeniz'e çıkış koridoru yani! 


İlk başta Batı ve İsrail duruma kayıtsız gibi göründüler. Sessizliği tercih edip, derin planlar yaptılar. Obama'nın Esad'ın kimyasal silah kullanmasının ardından yaptığı sahte kabadayılık rolleri, Siyonistlerin derin plan ve baskıları sonucu kadük kaldı. Çünkü ellerine geçen bu fırsatı değerlendirmek gerekirdi. Neocon ve Almanya ittifakı, Siyonist Yahudi aklıyla birleşince ortaya harika bir eylem planı çıktı. “Derenin taşıyla, derenin kuşunu vurmak!” Türkiye'yi onca plan ve kalkışmayla yavaşlatamayan Batılı müttefiklerin eline geçen müthiş bir fırsattı bu. 


Altı ayda kabak bile yetişmezken, bir örgüt daha altı ayını doldurmadan, Musul'u ve başka birçok stratejik noktaları ele geçiriyor ve uluslararası petrol pazarında söz sahibi olabiliyordu! Ne başarı ama! 


li Batılı güçler yine sessiz! Bağdat sınırlarına yaklaşıyor IŞID, yine ses yok. Örgüt birdenbire çok alakasız bir noktaya saldırıyor. Türkiye sınırında Kobani'ye! 


IŞİD yüzlerce can alıp katliamlar yaparken, Amerikan vatandaşlarının bile boğazını keserken sesi çıkmayan Amerika birden bire harekete geçme gereği duydu. Neden? 


Kürtleri çok sevdiğinden mi acaba? Tek başına gücü yetmeyecekmiş gibi, yanına bir kaç Batılı “Haçlı” müttefiki ile BM'yi pas geçerek, NATO eliyle bir örgüte, topluca IŞİD'e karşı savaş ilan ettiler! 


Bunlar bizim zekâmızla alay ediyorlar. Deve dişi gibi devletler bir örgüte savaş ilan ediyor, sözcüleri de bunun yıllarca sürebileceğini söylüyorlar! 


Gördünüz mü işin altından yine Siyonist İsrail çıktı? 
Dişlerini geçiremedikleri Ak Parti hükümetlerini yaptıkları onca planla devirmeyi beceremeyenler, şimdi de Irak Şam İsrail Devleti adlı örgütü kullanıyorlar. 


Siz daha anlamadınız mı, meselenin IŞİD veya Kobani meselesi olmadığını? 


Katip kör, kadı sağır. 
Bağır Allah'ım bağır! 


Geçen hafta selamsız, sabahsız ilk yazımıza başlamıştık. Günler arasındaki karışıklık ve gündemin /1zlı değişmesiyle selamlama yazımızı aksadı. Bundan dolayı okuyucularımızdan özür dilerim. Bu köşede, her Çarşamba ve Cuma günleri birlikte olacağız inşaallah. 


Mitolojide konuşma tanrısı olarak bilinen Demostenes'e nasıl böyle akıcı ve etkili konuşabildiği sorulduğunda, “Küçük yaşta babamı kaybettim, ardından annemi. Amcamın yanında evlatlık olarak yaşamak zorunda kaldım. Amcam babamdan kalan bütün mirası elimden aldı. Bana da eziyet ediyordu. Ben de bir mağara buldum! Duvarlarını kesici ve delici aletlerle kapladım. Orada edip gibi vücut hareketleriyle konuşurken, kontrol dışına çıktığımda canım yanıyor ve hitabetimi düzeltiyordum. İşte böyle öğrendim hitabeti... ” der Demostenes. 


Hem dünya, hem ülkemiz ölçeğinde, mutlak adaleti içermesi gereken kanun ve nizamların ilhamını nereden aldıını bilemiyoruz! Ama gördüğümüz o ki, ya polis, ya kanun, ya da hukuk devleti diye anılıyoruz. Adalet tesis edilebiliyor mu? Ne yazık ki hayır! 


Eskilerin, “Padişah iyiyse kanuna ne gerek var, padişah kötüyse kanun ne yapsın!” ifadesi ne kadar da uyuyor günümüze! 


Bağlı bulundukları güç odaklarından aldıkları talimatları yerine getiren hukuk uygulayıcılarının indinde, iki kere iki hiç dört etmedi! Ne ülkemizde ne dünyada! 


Geçen hafta da değinmiştik Suriye meselesine. Kobani denen bir kasaba için bir araya gelen “Haçlı İttifakı” Halep'te katliama hazırlanan Eset'i görmüyor ve duymuyor bile! Katlettiği 300 bine yakın insana rağmen! 


Suriye'deki ÖSO desteklenirse Sünni bir yönetim işbaşına gelebilir ve İsrail'in işgal ettiği başta Golan Tepeleri olmak üzere diğer işgallerini sorgulayabilirler! İsrail'in güvenliği tehlikede buna müsaade edilemez! 


Peki, Halep'te katliamlar artarsa ne olur, Türkiye'ye yüz binleri bulan mülteci akını olur. Bu da Türkiye'yi zora sokar ve hükümet düşer! 


Başbakan bugün G 20 zirvesinde bu konu ile ilgili konuşacak. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nden Suriye'de güvenli bölge oluşturup, Eset zulmüne engel olunmasını bilmem kaçıncı kez tekrar isteyecek! Dünyadaki zulümlerin önüne geçip adaleti sağlamakla kendisini görevli sayan bu kuruluşun tutumunu önümüzdeki günlerde göreceğiz! 


Göreceksiniz, ne Birleşmiş Milletler bu zulmü görecek, ne Güvenlik Konseyi denen melanet beşlisi mazlum feryatlarını duyacak! Konuşma tanrısı olmasak da her yanımız kesici ve delici aletlerle o kadar sarmalanmış ki, bize de yine haykırmak düşecek, “Katip kör, kadı sağır. Bağır Allah'ım bağır!” 


Aşk ve vefa! 


Emine Ülker Tarhan parti kurdu. O'nu değil, Kılıçtaroğlusmu tebrik etmeli! Garibim onca attı-tuttu, oyları yüzde otuza bile çıkartamadı, ama partisine bir parti doğurtmayı başardı! 


Partiler iktidar olmak için kurulurlar, parti doğurmak için değil. Bu Hoca Nasrettin'in doğuran kazan hikâyesine benziyor da, burada anlatmak ayıp olur! Kılıçtaroğlu Tarhan'ın istifasına, “CHP ağaç gibidir. Budadıkça gürleşir!” demişti. Biri söylese keşke, “Ağacın içinde kurt var. Budamak kurtarmaz. Söküp yerine yenisini dikmeli! ” diye. 


Tarhan partinin adını “Anadolu?” koymuş. Bi sormak lazım, “Sen hiç Anadolu'yu gezdin mi. Sen Anadolu'nun renklerini, ırklarını, dillerini, dinlerini, mezheplerini, meşreplerini bilir misin?” diye! 


Diyor ki: “Siyasette bir tıkanma var! Bu tıkanmayı açmak için kurduk partiyi!” Allah aşkına biri hatırlatsın bu hanımefendiye, Siyasette tıkanma falan yok, aksine cumhuriyetin en tıkanıksız ve istikrarlı dönemlerini yaşıyoruz! 
Yüzde yetmiş-seksen katılımla, yüzde kırklar-elliler oranında oyla seçilen iktidarlara sahibiz son on iki yıldır. diye. 


Tarhan devam ediyor, “Ülkemizde bir umutsuzluk hâkim. Bu umutsuzluğun aşılması gerekiyor. Ben umudun da Anadolu'da olduğuna inanıyorum.” Yok, kardeşim kim söylediyse yalan söylemiş, vallahi seni kandırmışlar, aksine ülkenin yüzde ellisi çok mutlu ve umutlu! Yoksa bir sefer yanılırlar, umutsuz olsalar dört seçimdir aynı partiye oylarını verir mi millet? Sen bu işe bir daha bak! 


Devam ediyor, “Çünkü Anadolu zulme ve işgale karşı direnişin kalesi, çünkü Anadolu tertemiz insanların ülkesi, Türkiye'yi, ayağa kaldırmak için Anadolu Partisini kurduk..” Sayın Tarhan, Honolulu”dan, Papua Yeni Gine'den bahsediyor galiba! Doğru, bu ülke zulme karşı direnendi. Dışarıdaki hainleri def etmiştik, şimdi içerdekiler temizleniyor! 
Tertemiz insanların ülkesi dediğin Anadolu insanının yarısı kendisi gibi temiz gördüğü iktidarlarına ölümüne sahip çıkıyor. “Ülkeyi ayağa kaldırmak istiyorum!” diyormuş, iyi güzel de ülke on iki yıldır zaten ayakta. Hatta uçmaya başladı, kaldır da kafanı bir baksana! 


Emine Hanım, senin dediğin Anadolu insanı, çoktan uyandı ve aradıklarını bulalı da epey zaman oldu! Biri dürtüp uyandırsın bu hanımefendiyi! 


Ben kâhin falan değilim, ama size seçim arifesinde olacakları söyleyeyim. Bunlar sosyal demokrat oylarda bölünme olmasın diye ittifak kararı alacaklar. O da tutmayacak. Çünkü biri sosyal değil, öbürü demokratlıktan bihaber! 


Kılıçtaroğlu teklif götürüp kameralara şöyle diyecek, “Ne sende aşktan eser, ne bende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar? Gel birleşelim bir kere!” Çünkü ne bu ülkeye aşkları var, ne birbirlerine vefaları! Demedi demeyin! 
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Paralel değil, paralı el ! (1) 


Hiç tasvip etmiyorum da, yazmazsam kalemim, konuşmazsam dilim şişecek. Biliyorum ki, £avgada ilk yitirilen değer hikmet, savaşta ilk katledilen masumiyettir! Onun içindir ki, okuduğumuz kutsal kaynakların hepsinde, kavgayı degil barışı sağlamamız isteniyor! 


Yıllardır söylüyoruz, “Siz cemaatsiniz. Ama dikkat edin, birde cemaatçiyiz diyenler ve cemaatten geçinenler var. 
Bunlar başınıza bela olacaklar!” diye. Cemaat olarak büyüdüğünüzü sandınız; halbuki büyümeyip şişmanladınız ve vücudunuza bir çok virüs girip sizi hasta etti! Neden kabul edip tedavi olmuyorsunuz? 


Ben gençlik yıllarımda iyi bir komünisttim! Duvarlara, “Kahrolsun kapitalizm, kahrolsun emperyalizm, bağımsız Türkiye...” diye yazıyordum! elli iki yaşındayım ve ancak ucunu görebildim! Şimdi Türkiye, kapitalist ve emperyalistlere dik ve onurlu duran “Kararlarını bağımsız alan bir ülke” konuma ancak gelebildi! Ne istiyorsunuz? Nesi size aykırı geliyor anlayamadım! 


Hem siz, “Biz hoşgörü cemaatiyiz!” demiyor muydunuz? Hoş diye diye, hoş olan şeylerin körü mü oldunuz? Yoksa siz “Hoşkörü Cemaati? misiniz? 


Husızlık ve yolsuzluk diye aylardır başımızın etini yediniz, “Siz hoşgörü değil de, hırsızlık ve yolsuzlukları araştırma cemaati misiniz?” Bundan önceki hükümetlere de bunları yaptınız mı? Neyse derdiniz hep muhafazakar ve dindar hükümetlerle problemlisiniz! 
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Amerika ve İsrail'in ajanları okullarınızda, “fedakar eğitimciler” diye anlattığınız insanların içine sızıp ajanlık yaptıklarını hala anlayamadınız mı?! Bu ajanların maaşlarını bizden “Himmet? diye aldınız, bu sizin de gücünüze gitmiyor mu? 


Şimdi Bank Asya'yı kurtarma zamanı. Mevduatlardaki Devlet garantisinden yararlanmak için, mensuplarınıza evlerini arabalarını sattırıp, hatta başka bankalardan kredi çektirerek bankayı kurtarma uğruna, garip gurebanın rızkını devşirmeye utanmıyor musunuz? Bankayla, holdingle bir cemaatin ne işi olur? Siz hem paralel güç, hem paralı güç mü olmak istiyorsunuz? 


Sizin dergileriniz, gazeteleriniz, onlarca televizyon kanallarınız var. Bunlarla inandığınız değerleri anlatsanıza, niye bütün gücünüzü inançlı insanların seçtiği, muhaliflerinin sadece dindarlıklarından ötürü saldırdığı bir hükümeti yıkmaya çalışıyorsunuz? 


Bu kadar mı esaret altındasınız, bu kadar mı zavallısınız!? Şu gazete ve televizyonlarınızdan neredeyse her gün küfür ediliyor. Bir kere susun deseniz bu kavga bitecek. Neden susun diyemiyorsunuz? Neden ateşe körükle gidiyorsunuz? 


Allah kitap bahane, devletin parasıyla banka kurtarmak şahane! Sizin kitabınızda bunlar mı yazıyor? Ben baktım vallahi bizimkinde yazmıyor! Aha da size yemin! 


Haftaya teknik rasyo verileriyle nasıl oynuyorlar hep birlikte göreceğiz. 


1) 


Paralel değil, Paralı el (2) 


Cumhurbaşkanı, “O banka zaten batmış, taşıma suyla değirmen dönmez!” derken aslında her şeyi özetliyordu. AK Parti iktidarı olmasaydı, Bank Asya çoktan batmıştı! Hükümet destekliyordu. Destek çekilince oyun bozuldu! 


Cemaatte banka, caminin ortasında, yönü kıbleye, alafranga bir tuvalet gibi duruyordu zaten! 


THY ve Telekom'un parası bu bankadaydı! Okul, dershane ve üniversitelerine kayıt yaptıranlardan zalimce bir tavırla bu bankayla çalışmaları isteniyordu! Anadolu'da bir söz var, “Bunu nenem de yapar!” Bu imkânı bana verin, ben de yaparım bankacılığı, hem de batırmadan. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak! Sevsinler bankacılığınızı! 


Ağabeyleriniz “Bank Asya namusumuzdur, ona sahip çıkın!” diyince, ar, namus, helal, haram hiç önemli değil öyle mi!? Zavallı insanlar ziynetlerini bozdurup Bank Asya'ya yatırıyorlar. Olmadı gazete, dergi, kurban, burs hedeflerine bir de bankaya mevduat bulma ekleniyor! Eşten-dosttan, borçharç bulunuyor, olmadı diğer bankalardan tüketici kredisi, konut kredisi vs. çekilip faizi düşünülmeden bankaya getiriliyor! 
Hani faiz haramdı beyler! 


Bürokraside yapılan operasyonlara veryansın et, kendi çalışanlarınızı “Has ve Ham” diye fişleyip, en hamından başlayarak tasfiye et ama kimse karışmasın! Has ne demek, ham ne demek? Hani ekmek kutsaldı! “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste!” Do you understand? 


Neymiş Bankanın rasyoları iyiymiş! Cuma günü mesai 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bitiminde vadesiz hesapları aylık vadeliye çeviriyorlar; Pazartesi tekrar vadesize, bu şekilde likidite oranlarıyla oynuyorlar. 
Maşallah çok da iyi oyuncusunuz! 9. Ay sonunda 301 milyon zarar açıklayan bankanın muhasebe oyunlarıyla rasyosu güçlü gösterilse ne yazar? 


Batan milyarlarca lira kredi bilançoda gizleniyor. 
Londra Borsası'ndan müşteri adına güya demir alınıyor, bu demir müşteri adına satılarak kredisi kapatılıyor. Risk rasyosu çok azmış gibi gösteriliyor! Sevsinler sizin risk rasyonuzu! 


“Ver Allah'ım ver, helal haram demez ekrem kulun yer Allah'ım ver!” Siz hiç Allah'tan da mı utanmazsınız, bu kadar mı mücrimsiniz!? 


Neden şapkanızı önünüze koyup, “Biz muhabbetullaha dokunacak ne yaptık da bunlar başımıza geldi!?” diye kendinize sormuyorsunuz? 


Dinler arası diyalog zırvasıyla dinsizlerin elini-ayağını öptünüz de, neden aynı dinden olduğunuz insanlara sabah akşam küfrediyorsunuz? Tebrikler Diyalogcu Hoşkörü Cemaati! 


İdrak yollarınızda iltihap mı var? Ondan mı akledemiyorsunuz? Sizi tedavi ettirelim! Ağız ishaline mi yakalandınız? Onun için mi bu kadar yalan sözle küfrediyorsunuz? Sizi bir doktora götürelim! 


Biz yine de size dua edeceğiz, Allah sizi ıslah eylesin; olmazsa itlaf! 
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Melih Gökçek abartmış! 


Başkan her zaman ki başkan, yine abartmış. Neyse şu Kılıçtaroğlu'yla alıp veremediği! Ne ipe sapa gelmez iddialar. 
Neymiş efendim Kılıçtaroğlu paralel yapının piyonuymuş da, paralellerin elinde görüntü-mörüntü bir sürü doküman varmış da, bilmem nede, bilmem ne! 


Hem niye kıskanıyorsun adamı, niye? Adam çalıştı çabaladı, bir sürü kaset-maset, filim-fırıldak, sonuçta kongreyle seçilmedi mi? Seçildi. 


Bir sürü olağan ve olağanüstü kongrede yine seçilmedi mi? Seçildi. Sen ömrün boyunca siyaset yaptın, hiç 14 partiyi bir araya getirebildin mi? Yok. Hem sen hiç Türkiye'nin bütün muhalefetiyle birleşip, bir partiye karşı seçim kaybettin mi? 
Yok. Adam girdiği bütün seçimleri kaybetti, hiç bozuldu mu? 
Yok. Yerinden oynadı mı? Yok. Adamın yüzü kızardı mı? Yok. 
Sen bir seçim kaybet de bak neler oluyor! Adam neredeyse dünya rekoru kırıyordu, sen anca konuş (!) 


Sana otuz yıldır başkan diyorlar, adam ahir ömründe bi “Çarkçıbaşılık? unvanı aldı, onu bile çekemiyorsun! Valla 


ayıp! 


Koskoca başkan olmuşsun, hiç yakışıyor mu adama, “Peynir ekmek yer gibi hilafi hakikat konuşuyor.” demen. 
Ne yapsın acından ölsün mü, kamı acıkmış adamın! Herkesin gıdası ayrı! “Yalancı” mı diyorsun yoksa adama? 


Adama, “Baykal'a ihanet etti. O'nu arkasından bıçakladı!” diyorsun, ne yapsaydı. CHP'de başkanlık prosedürü böyle! Darbesiz gelinmiyor. Adamın ne suçu var? Hakikaten 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ayıp etmişsin. 


Hem senin başbakanın, cumhurbaşkanın bak nasıl efelenip dikine dikine konuşuyorlar. Tabi, sizin tuzunuz kuru, Kılıçtaroğlu gibi kasetleri olsun da konuşsunlar bakalım. Bekâra karı boşamak kolay tabi. 


“Kılıçtaroğlu MİT'e paralel yapı yüzünden yükleniyor...” diyormuşsun. Ne yapsın adam, O MİT'le uğraşmasa içerdekiler O'nunla uğraşacak, Çarkçıbaşılığı da mı kaybetsin garip? 


Hem atalarımız, “Kırk yıllık Kani, olur mu yani!” 
dememiş mi? Demiş. Sen ne konuşuyorsun! Bu yaştan sonra adam doğruluk, dürüstlük peşine mi düşsün! Acımasız birisin sen başkan! 


Adam koskoca SSK 'yı batırmış. Senin batırdığın bir tane kurum var mı? Yok. Sen anca kıskan dur! 


Adam analitik düşünüyor, sosyal-siyasal analizler yapıyor, bir kere de sen yaptın mı? Yok. Adam, “SSK da işler neden kötü gidiyor?” sorusuna, nüfus artışını mazeret olarak gösteriyor. Bak, bak, bak! Ne analitik bir yaklaşım. Ya sen, sen anca monolog modda kal! 


Hem sen kaç senelik başkansın, senin SMS hattın var 
mı? Yok. Sen anca köprü yap, yol yap, çalış dur. Adama 3131 
hattı kuruldu n'aber. Sazan yazıp 3131'e gönderiyorsun, Kılıçtaroğlu'nun resmi geliyor. Kıskançlığından çatlayacaksın valla, demedi deme bak! 


Valla ayıp, garibe ağız tadıyla bi başkanlık yaptırmadın. Neyse çekemediğin? 
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Kanserin aşısı olur mu? 


Geçenlerde bizim ana gazetenin manşetiydi. “Kanser aşısı gerçek oldu” Haberin detayında İsviçre'de geliştirilen aşının kanserli hücreleri işaretleyerek, bağışıklık sisteminin bu hücreleri yok ettiğinden bahsediliyordu. Keşke gerçek olsaydı! 


Size çok uç bir misal vermek istiyorum. Dünya ilaç üretimini ve patent haklarını elinde bulunduran en büyük ülke Amerika'dır. Amerika'ya ilaç veya savunma sanayi hakkında bir tercihte bulunması sorulsa, hiç tereddüt etmeden, bütün silah sanayisinden vazgeçerek ilaç sektörünü tercih edeceğinden şüpheniz olmasın! 


Dünyanın başına bela olan asrın hastalıkları kanser ve şeker hastalığının ilacını bulmak o kadar da zor değil! Bulmak gibi bir dertleri yok! Aksine bulmamak için para harcıyorlar. 
Onlar bu hastaların ömürlerinin uzun olması için dua bile ediyorlardır emin olun. 


Kanser hastasının ilaçlarındaki yüksek bedeller bu ilacın önündeki en büyük engel. İlacı buldunuz, hasta iyileşti. 
Kime ilaç satacaksınız? Olmaz! Şeker hastalarının komplikasyonlarını hesap ettiniz mi, kaç klinik bundan faydalanacak? 
Kardiyoloji, ortopedi, göz, böbrek yetmezliği sayıyı istediğiniz kadar çoğaltın. Hasta ne kadar uzun yaşarsa o kadar ilaç satılacak! Altın yumurtlayan tavuk yani! 


1960'lı yıllara kadar ilaçlar gerçekten tedavi ediyordu. 
Batılı emperyalistler uyanana kadar, bu yıldan sonra ilaçlar hastalığı olabildiğince stabil tutup, hastanın ömrünü uzatmaya yönelik tasarlandı! ABD?deki kanser hastalarında hayatta kalma oranı 1980'lerde 9053 iken, günümüzde 9066'ya çıkmıştır. 
Onkoloji tedavi grubu, en çok satış yapılan ve en pahalı tedavi grubudur. Uzun yaşasınlar ki çok ilaç satılabilsin! 


İlaç patent sahipliği “o 19.5 ile ABD'nin elinde, bunu “o 10.9 ile Çin izliyor. 2013 verilerine göre, tıbbi yan ürünler hariç dünya ilaç sektörünün büyüklüğü yılda 713,3 milyar dolar civarında. 


Şimdi anladınız mı neden kanserin veya diyabetin ilacı yapılmaz dediğimi? Bunun yerine “Kelin ilacı olsa başına sürerdi” demedim. Kelin de kelliğin de ilacı var. Ama saç dökülmesini engelleyen ilaçlar daha karlı! 


Dünyada sadece 6 ülkede ve 8 cerrahın yaptığı “Metabolik Cerrahi” neden yaygınlaşmaz bilir misiniz? Çünkü diyabet ve tansiyon hastalarını iyileştirip ilaç tüketimini bitiriyor da ondan! Doktor Alper Çelik dünyadaki 8 cerrahtan birisi. Öldürecekler diye korkuyorum. Çünkü O altın yumurtlayan tavukları öldürüyor! 


Farmakolojik araştırmaları sentetik üretimden uzak tutup, tabii ürünlere dönüştürebiliriz. Demem o ki, ilaçlardan medet ummayın. Onlar iyileştirmez, ancak hasta hasta ömrünüzü uzatır. Daha çok ilaç tüketesiniz diye! 


ui. > 


Yalanın batsın Kemal! 


Yazı başlığına, “Ama Kemal din kardeşiyiz!” diyecektim ama bu kadar yalan söyleyene din kardeşi denmez ki. 
Bizim bildiğimiz yalan en büyük günahlardandır! 


Bir de okuyucularımdan özür dilerim. Benim üslubum bu değil. Ama milletin seçilmiş cumhurbaşkanına sen “Akıl sız, zeka özürlü, Tayyip Efendi? dersen, böyle hitabı da hak etmiş olursun! 


Çarkçı Kemal Gurup toplantısında öğretmenlere atıp tutuyor! Yerlere yatacak neredeyse, “N'olur bana 4 yıllığına iktidar verin!” Sana bırak 4 yıl, 4 gün versek ülkeyi batırırsın! 
Yahu bu kadar yalan söyleyen bir adama ülke emanet edilir mi? 


Neymiş efendim, 2002'de bir öğretmen maaşı ile 24 
çeyrek altın alınıyormuş, bugün sayı 14'e düşmüş. Yalanın batsın. Efendim 2002'de ortalama çeyrek altın 29 lira. Yeni başlayan öğretmen maaşı da 470,20 lira. Bölün rakamı, 16 adet altın eder. Bugün aynı öğretmenin maaşı, 2.136.31 lira, çeyrek altının yıl ortalaması 141 lira. Bununu da bölün, 15 çeyrek altın eder! Yuh olsun. Ortalama Dolar kuru 1,5 lira. 2002'den bu yana öğretmen maaş artışı yüzde 355 Bitmedi! 


2003'de bir araç 19.585 lira. Aynı araç bugün 36.950 
lira. Yani 2003'de bir öğretmen bu araç için yaklaşık 42 maaşını verecekken, şimdi aynı aracı 17 maaşı ile alabiliyor. Bitmedi! 


2002'de ortalama Dolar kuru 1,5 lira. Bugün 2.20 lira. 
2002'de bir öğretmen bir maaşı ile 313 Dolar alabiliyorken, 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bugün 1007 Dolar alabiliyor. Bitmedi! 


2002'de ortalama benzin fiyatı, 1.62 lira. Bir maaşa 
290 litre alınabiliyordu. Bugün 4.48 lira. Bugün bir maaşa 476 
litre alınabilir. Bitmedi! 


2002'de karkas etin fiyatı 8 lira. Bir maaşa, 59 kilo et alınıyordu. Bugün karkas etin fiyatı 20 lira. Bugün 1006 kğ alınabilir. Bitmedi! 


2002'de ekmeğin kğ fiyatı 1 lira. Bugün 4 lira. 2002'de bir maaşla 470 kğ ekmek alınabiliyordu. Bugün 3534 kğ ekmek alınabilir. Bitmesine bitmedi de ben bıktım artık! 


Yalanla abat olanın sonu da berbat olur. Milletin evinde internet yok mu? Açar bakar. Sana 4 yıllığına iktidarı vereceğiz öyle mi? Allah canımızı alsın daha iyi! 


Kılavuzların yüzünden burnuna güzel kokular gelmiyor Kemal Efendi! Sen böyle mi hesap-kitap yapıyorsun. Vah o CHP'nin başına. 


Öyle parmağını Hitler gibi millete sallayarak konuşma. 
Bak millet sana bir sallar görürsün. Bozuk saat bile günde iki sefer doğruyu gösterir. Allah, Peygamber aşkına sen ömründe bir sefer göster razıyız! 


Gömleğinin ilk düğmesini yalanla yanlış iliklemişsin. 


Yalanı bırak sana oy da veririz, destek de. Bu kadar yalan söylemekten beynindeki nöronlar hasar görmediyse tabi! 


le 


Düşman algoritmamız! 


Roma İmparatorluğu 5 milyon 900 bin kilometre kare yüzölçümüyle Avrupa tarihinin klasik antikite dönemindeki en geniş imparatorluğuydu. Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Batı ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılan medeniyetin Doğu Roma olarak anılan bölgesi Bizans İmparatorluğudur. Yani bugünkü Yunanistan. Doğu Roma'nın ölüm tarihi ise 1453”tür. Yani İstanbul'un fethiyle bu imparatorluk resmen çökmüştür. 


Meselenin bizi ilgilendiren tarafı Yunanistan! Başbakan'ın bu ülkeye yaptığı seyahat ve orada söyledikleriyle, yaygın olan Yunan Gâvuru ve Rus Domuzu düşman tanımı pek uygun düşmüyordu! Meseleyi stratejik derinlik açısından ele alınca resmin en net hali görülebilir aslında. 


1453'de gelip adamların bin yıllık imparatorluklarını yıkmışız; sertliklerini biraz makul karşılamak lazım. Rusya ile ilişkilerimizi ise, melanet ittifakı İttihat ve Terakki'nin satılmış uşakları bozdu! Çok derin ve analitik bakarsanız bu iki ülke ile de büyük savaşlarımız olmamıştır aslında! 


İstanbul'u kim işgal etti, Osmanlı'yı kim batırdı, Çanakkale'de kiminle savaştık, bütün Ortadoğu'yu kim ifsat etti? Tabi ki İngiltere! Öyle sinsi bir millet ki her melanetin dümeninde onlar vardır, ama kimse onları düşman ve suçlu görmez! 


Başbakan firasetli yaklaşımla, “İyi ki komşuyuz” demiş demesine de iki sorun var. Birisi muhatabı bunu idrak edebildi mi, ikincisi İngiltere buna karşı nasıl tavır alacak? 


> 


Hepimiz sorunun Kuzey Kıbrıs'ta İsrail'in doğalgaz aramasında zannediyoruz. İşte en temel yanlışlık burada! İsrail'in Filistin bölgesini işgali ve devlet olmasını sağlayan tek ülke İngiltere'dir! Bu devleti tanıyan ilk Müslüman ülkenin Türkiye olmasının altında da İngiltere vardır. 1948'de kurulan bu işgalci devleti 1949'da tanımıştır Türkiye. Kim var iktidarda CHP. Kim var başında İnönü! Kimdir İnönü, İttihat ve Terakki'nin sahte paşası! İttihat ve Terakki nedir, 1889'da kurulan melanet ittifakı. Kim vardır arkasında Osmanlı'nın yüz vermediği Yahudiler. Kim destek verir onlara İngiltere! 


Telli sazdır bunun adı, ne ayet dinler ne kadı, bunu çalan anlar kendi, şeytan bunun neresinde? İsrail Kuzey Kıbrıs'ta gaz arıyor, Kıbrıs'ın garantör ülkesi kim? İngiltere! 
Peki, şeytan bunun neresinde? 


Neresinde biliyor musunuz? Şeytan asker beresinde! 
Biz Yunanistan ile gaz yüzünden savaşa gireceğiz, İngiltere ve İsrail paraları toplayacak! Putin'in Türkiye ziyaretini, Papa'nın ardından gerçekleştirmesindeki mesajları iyi okuyun! 


Yunan Gâvuru ve Rus Domuzu yerine düşman algoritmamızı değiştirmemiz gerekecek! İngiliz Gâvuru ve İsrail Domuzu olarak! 
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Melekler benim ülkemde! 


10 Aralık 2006 Aşık Reyhani'nin ölüm tarihi. 10 sene 
oldu neredeyse. Öyle özlüyoruz ki O'nu ve O'nun gibi meleklerimizi! Gelin birlikte yadedelim onları bugün. 


Kendisinden hediye isteyen sevdiceğine, “Yar benden istemiş bir hatıra, gözlerimden yaş vereyim götürün. Ayrılık hasreti sığmaz ki satıra, defterimi boş vereyim götürün!” Diyen Reyhani gibi bir yürek unutulur mu? O'na devam mısralarıyla eşlik eden, “Yel vurdukça eşiklere serildim, her gün öldüm, yeni baştan dirildim! Kim ne bilsin, yaşamaktan yoruldum, mezarımdan taş vereyim götürün! Diyen Coşkun Ahmetlerin sözleri hangi ülkenin insanında var? 


“Cahildim dünyanın rengine kandım” Diyip özür dileyen, sonra, “Garibim can yıkıp gönül kırmadım, senden ayrı ben bir mekân kurmadım, daha bir gönüle ikrar vermedim. Batınım sen oldun zahirim sensin, evvelim sen oldun ahirim sensin!” Diyerek aşkın mührünü basan Garip Neşet unutuldu mu? 


“Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışlar çözülmüyor Mihriban, ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban.” Dizeleriyle yanarak aşkın evrensel tarifini yapan, Mihriban'ın, “Unutamıyorum!..” Diyen mektubuna, “Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihriban'ım, oğlun kızın olsun hele, unutursun Mihriban 'ım” Diye teselli manifestosu yazan Abdurrahim Karakoç ağabeyimizi, O'na, “Zaman sarar yaraları unutturur dedikleri yalan! Oğlun kızın olsun hele, çaldıkları türkü billahi yalan!” Diyerek nazire eden biçareler melek değil de nedir sizce? 
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“Ardından çilemem, çağlamam diye, yas tutup karalar bağlamam diye, kaç kez and içtiler ağlamam diye, gözlerim sözünde durmuyor Ayşen! ”Dertli mısralarıyla, âşıkların yaralarına merhem olan Cemal Safi gibi gönlünü kâğıda döken kaç kişi tanıyorsunuz? 


Delisiyle, velisiyle, aşığıyla melekler ü/kesidir benim ülkem! “Dediler ki “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur” dedim ki “gönüle giren gözden ırak olsa ne olur” Diyen Mevlana'yı, Âşık Şenlik Abdalı, “Aç olanı doyurun, dinini inancını sormayın!” Diyen Ebul Hasan Harakhani'yi, “Allahın on pulunu bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili karaborsa” Diyen üstad Necip Fazıl hangi ülkenin melekleri? 


“Kadem bastı gönül tahtı, a sultanım sefa geldin. Dili pür rengi tabu derde dermanım sefa geldin ” Diyen Alvarlı Efe'yi, Feryadı figan uzun dizelerin ardından “Uzatma dünya sürgünümü benim!” Diyen Sezai Karakoç'un bir benzeri daha var mıdır sizce? 


“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim” Diyen Nazım'ı. 


Sayın üstüne Emrah'ı, Sümmani'yi, “Benim sadık y y zi yârim kara topraktır!” Diyen Veysel'i, daha ismini sayamadığım bilmem kaç meleği! Hepiniz iyi ki varsınız ve benim g ç g y ülkemin insanlarısınız. 


Herkes ülkesini sever! Hatta cennete benzetebilir. Onların ülkesi cennet olsa da, melekler benim ülkemde! 
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Yolsuzluk ve Hırsızlık 
Haftası kutlu olsun! 


Her kim, arsıza, hırsıza, namussuza zerre kadar yandaş olur, destek verir veyahut onu görmezden gelirse, dünyanın en büyük namussuzu, en büyük şerefsizi odur! 


Merhum Akif, “Dinime küfreden bari dinimden olsa!” 
demiş. Gelelim yolsuzluk diye tutturanların cemaziyel evveline! 


Numune-i timsal İSKİ yolsuzluğu. Ergun Göknel, rüşvet ve yolsuzluk suçundan 12,5 yıla mahküm oldu ve 5 yıl hapis yattı. SHP: CHP! 


Gökkafes rezaletini İstanbul'a hediye eden Dalan, 1986'da kurulan Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından 35 dosyayla yolsuzluğu tescil edildi. ANAP! 


Civangate ve Emlakbank, Selim Edes, Engin Civan, Alaattin Çakıcı, Davut Yıldız isimlerini ve devleti nasıl dolandırdıklarını, ne kadar zarara uğrattıklarını bi araştırın! O günleri ne çabuk unuttunuz? ANAP! 


1998 yılında Korkmaz Yiğit'in “İtiraf Kaseti” ile 
Türkbank Skandalında TBMM komisyonu, hazırladığı rapor- da Mesut Yılmaz'ı ihaleye fesat karıştırmaktan suçlu buldu. 
ANAP-DSP-DTP koalisyonu bu olaydan sonra yıkıldı? Mesut Yılmaz Türkiye'nin Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakanı oldu? ANAP-DSP-DTP! 


Demirel'in yeğeni Murat Demirel, Egebank'ı, “Teşekkül oluşturup sistemli ve planlı olarak 1 milyar 200 milyon dolar zarara uğrattığı” için yargılandı. Aynı yolsuzluk zinciri içerisinde 22 banka batırılıp, 47 milyar dolarlık hortum millete ödettirildi? ANAP-DYP-DSP-MHP! 
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Kamuran Çörtük'ün sahibi olduğu Bayındırbank”ı 
115 milyon dolar zarara uğratmadı mı? Cavit Çağlar, İnterbank'ın içini boşaltarak devleti 1 milyar 269 milyon dolar zarara uğratmadı mı? DYP! 


Sümerbank, Yurtbank ve Bank Ekspress'in Off-Shore hesaplarında toplanan paralar yurtdışında kurulan paravan şirketlere aktarılmadı mı? DYP-ANAP! 


Uzanlar'ın İmar Bankası ile devlet milyarlarca lira zarar ettirilmedi mi? Bunları anlatmaya kalksam ömrüm yetmez billahi! ANAP-DYP-DSP-MHP! 


Şimdi üç-beş aklı evvel 17-25 Aralık'ın yolsuzluk ve hırsızlık haftası olmasını istiyorlar. Vallahi olsun! Billahi de olsun! 


Sadece itham ettiğiniz bu adamlar hangi bankayı batırmışlar, hangisini hortumlamışlar, hangi kamu malını zimmetlerine geçirmişler, hangi ihaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden olmuşlar bir tane misal verin! 


Bırakın yolsuzluk ve hırsızlık sonucu olmasını, eskiden bütün devlet bankaları ve kuruluşları, “Görev Zararı” ederdi. Aslında “Zarar görevi” Hangi kurum ve banka en az on kat büyümedi ve bu 13 yılda hangisi zarar etti ve millete borç yükledi. 


Buna rağmen sabırlı olun beyler, itham ettikleriniz eğer böyle bir pisliğe bulaşmışlarsa cehenneme kadar yolları var! 
Onları savunacak da değiliz elbette! 


Biz sizin cemaziyel evvelinizi de biliriz beyler! Yalan- 


cının... Demek geliyor içimden, yalancının... Da?” sonunu getiremiyorum! 


«İğ e 


Aptalların kadere taktığı isim: Tesadüf! 
“Tesadüf aptalların kadere taktığı isimdir!” 


Amerikan polisinin zencilere sıktığı kurşunu ve ayaklanmaların tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? Rusya'daki Ruble krizinin petrol fiyatlarına denk gelen bir tesadüf oldugunu mu zannediyorsunuz? Türkiye'deki olayların bir döneme sıkışmasına tesadüf mü diyorsunuz? Böyle düşünüyorsanız vah halimize! 


Hüseyin Barak Obama'nın, “Açın yumruklarınızı tokalaşacağız, Guantanamo'yu kapatacağız...” dediği ilk konuşmasını hatırlayın. Neo Con Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı kapitalist Yahudi! Senato ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu da Neo Con! 


Obama, Amerika'yı yönettiğini zanneden zavallı biri! 
Her tarafı kuşatılmış, adeta esir! Ondan önceki başkanlardan Clinton'un uçkur meselesinden dünyaya rezil edilmesi ve Filistin'e devlet statüsü verilmesi arasındaki bağı araştırın lütfen. 


Dünya üzerinde Türk okullarına ilk ve tek karşı çıkan Putin'dir. Yeltsin'in izin verdiği Türk okullarına, arkasında Amerika ve İsrail gizli servislerinin oyununu gördüğü için karşı çıkmıştı. Sen misin bunu yapan? 


Petrolün 120 dolardan 60 dolara inmesi de Putin'i yeme hamlesidir. Merak etmeyin çok yakında Rusya'da da sokak olaylarına şahit olacaksınız. Ukrayna ve ekonomi işin bahanesi olacak. 


Amerika ne zaman Müslüman din adamlarına sahip 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çıkmıştır bileniniz var mı? Türkiye'de 28 Şubat'ı Amerika ve İsrail birlikte tezgahladı! Bizim aptallar senaryoyu bilmediklerinden Gülen'i cezalandırmak istediler. O zaman şer örgütü Öcalan'ı paketleyip teslim etti, bir ay sonra da kendi adamlarını teslim aldılar. Vay benim gariban halkım vay! 


Dikkat edin, Ergenekon, Balyoz ve diğer bütün operasyonları Gülen'in adamları yaptı. Ali kıran baş kesen! Bir Allah'ın kulu karşılarında duramıyordu! Şimdi kuyruklarına basılınca ciyak, ciyak bağıranlar var ya, kaderin makusen mütenasip halini yaşıyorlar. Ece, etme bulma dünyası! “Sokakta hak aranmaz!” diyenlerin sokaklardaki hallerine bakın da yüzlerine tükürün. 


Develer tellal, pireler berber iken Kasımpaşalı, eli maşalı uzun bir adam çıkageldi. “Ben başbakanım ” dedi. Kavgada o zaman başladı. “Biz varken sen nasıl başbakanlık yaparsın, sen kim oluyorsun da Müslüman halkların ve ülkelerin lideri gibi davranırsın, mazlum ve mustazaf garibanların hamiliğini yaparsın...” 


Arkasından Gezi olayları geldi, 17-25 Aralık geldi. 
Geldi de geldi... Erdoğan'ın ağzından düşürmediği, “Kederin üstünde de bir kader vardır!” mısraları var ya, işte hepimiz o kader-i mutlak olan planda yaşıyoruz. Erdoğan onun için düşürülemiyor, Putin onun için direniyor, Obama onun için bu hallerde. Göreceğiz Mevla neyleyecek, ama biliyoruz ki güzel eyleyecek! 


Bunlar olurken biz safımızı doğru seçelim de, olaylara tesadüf diyen aptalların içinde sayılmayalım! 
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Paralel IŞİD İçimizde! 


Bugün yaptığımız bir hareketin, yarın nasıl neticeler doğurabileceğini kestirebilseydik, niyetimiz de doğru olabilseydi her şey daha güzel olabilirdi! 


“Tek derdimiz Allah rızası” diyenlerin yaptıklarına bakın! Millet olarak babamızdan, anamızdan şüphe edecek noktalara getirdi bizi. 


Hizmet ve gönül hareketi Gülen cemaatinin beyin takımının yaptıklarına da bakın. Kin ve nefreti durmadan devam ettiriyorlar. Aynı kıbleye yönelen, kardeşlikleri kutsal metinlerle sabit olan insanları, nasıl da ayrıştırıp düşman haline getirdiğine de ibretle bakın. Kime savaş açtıklarının farkındalar belli ki, yoksa bu kadar ısrar ve inat başka neyle izah edilebilir? 


“Müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltiniz... Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan sakının. Umulur ki merhamet olunursunuz. ” Hücurat Suresi'nin 9 ve 10. 
Ayetlerinde yazan bu gerçekleri hiç okumuyor musunuz? Her iki taraf da bu ayetin muhatabı elbette, diyelim ki birisi siyasi davranıyor, siz ulvi davanın müdavim ve havarileri değil miydiniz? Bunu öncelemek size düşmez mi? 


IŞİD'le mücadelede, ölenin de, öldürenin de, “Allahu Ekber” nidalarını her gün ibretle izlemekte değil miyiz? Yarın karşı karşıya geldiğimizde aynı naraları bizler de atmayacak mıyız? Neden IŞİD'i dışarıda arıyoruz? Bizler de potansiyel IŞİD elemanları gibi değil miyiz? 
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Çok önemsediğiniz liderinizi Rahibe Teresa kadar muhafaza edemediniz! Haşhaşi diye andırdınız, örgüt diye, ajan diye andırdınız, bütün millet yalan mı söylüyor, “İnsanlar neden bizim için böyle söylüyorlar...” diye hiç düşünmez misiniz? 


Kastınızı çok ama çok fazla aştınız! Savaşınız milletle olmaya başladı. Aile fertleri arasında bile ayrışmaya neden olduğunuzu göremiyor musunuz? 


Hani siz karıncayı bile incitemezdiniz, hani siz haksızlığa ve zulme uğrasanız bile yüce davadan başka bir şey düşünmezdiniz? Şimdi neden bir iktidarı yıkmaya harcıyorsunuz bütün enerjinizi? 


Hükümet dediğiniz bu olgu halkın yüzde elli oyu ile gerçekleşti! Bu aynı zamanda bu kadar insana karşı da cephe açmak anlamına gelmiyor mu? 


Üstad'ın her 15 günde bir mutlaka okuyun dediği “İhlas Risalesi” sadece cemaat üyeleri için mi yazıldı sizce? 
Üstad'ın sadece adınızı zikretmediği Mektubat”ın 29. Mektup 
6. risalesini bir kez daha okusanız! 


Bir düşünün, toplumun yüzde ellisinin yanında, Risale- i Nur camiasının yüzde yüzü size karşı. Bu kadar ayrık olmaktan haz mı alıyorsunuz, nedeni nedir sizce? 


Siz bu işin sonunu kestiremiyorsunuz belki de, tarihe not olsun, yarın IŞİD gibi karşı karşıya gelindiğinde bu sözler aklınıza gelse de işinize gelmeyecektir bilesiniz! 
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Ar damarı çatlayınca! 


İki köşe yazısı, bir dizi senaryosundan “Terör örgütü” çıkar mı? Birlikte inceleyelim, çıkar mı, çıkmaz mı? 


Karadenizli arkadaşına bilmece soruyor. “Ula saridur, ağactadur, öter. De bakayum habu nedur?” “Kanaryadur”, “Bilemedun ”, “Ula nedur öyleysa?”, “Ula hamsidur, hamsi da”, “Ula hamsi sari olur mi?”, “Boyadum oni”, “E ula hamsi ağaca çıkar mi”, “Çikardum oni”, “Ula namussuz, boyadun oni, ağaca çıkardun oni, peki hamsi öter mi?”, “Oda kandurma- 


casidur da” 


Hamsi sarı olursa, ağaca çıkarsa, bir de öterse bir internet sitesi gerekçesiyle, bir ülkenin genelkurmay başkanı “Terör örgütü lideri” olarak yargılanır ve müebbet hapse mahküm olabilir demektir! 


N'oldu Ekrem, maşallah şovmenlik yeteneğin de varmış senin! Yapılan zulme karşı durmuyordun, basılmamış kitaplar yargılanıp, yazarları müebbet alırken, “Bunun gazetecilikle ne alakası var?” diye başlıklar atıyordun. N' oldu? 


Genelkurmay başkanı “Terör örgütü lideri” oluyor da sen niye olmayasın. O zaman sesin çıkmıyordu! 


Hazreti Ali diyor ki, “Haksızlığın karşısında sakın eğilme, yoksa hakkınla birlikte şerefini de kaybedersin!” 


Biz o zaman da bunları kabul etmedik, şimdi de, ama sesimizi duyuramadık! Gençliğimizden beri sokaklarda Mazlumlar için insan gibi gösteriler yaptık, ama siz, “Sokaklarda hak aradığını söyleyenler devlet otoritesini hiçe sayan soytarılardır. Bizim bu işlerle ilgimiz olamaz!” diyordunuz. N'oldu? 


Hanefi Avcı'yı sol örgüt liderliğinden içeri attınız. Cezasını da giderayak onayladınız. Hiç sesini duymuyoruz Ekrem. Eğer Avcı sol örgüt üyesiyse, sen de kaşarlı pidesin, hem de bol kaşarlı! 


Bu Ekrem ve Hidayet birbirlerinin kanını içse doymazlar. Neredeyse beş yıldır birbirlerine selam bile vermezler biliyor musunuz? Bunu cemaatin hepsi bilir. Ekrem yine de bağırıyor, “Bir her şeyi vatan için yaptık!” Size bir vatan hikâyesi yazayım o zaman! 


Askerde iki arkadaş sohbet ediyorlar, biri sürekli, “Vatanım da vatanım” diye iç geçiriyor, diğeri de, “Ahmet üzülme kavuşursun inşaallah, çok merak ediyorum senin bu vatanını. Vallahi bende geleceğim!” diyerek onu teskin etmeye çalışıyormuş. 


Askerlik bitmiş, arkadaşı Ahmet'in vatanını görmeye gitmiş. Bir de ne görsün; Ahmet keçi gibi bir yardan aşağı sarkmış, kayaların arasındaki bir avuç toprağa elindeki fidanı dikmeye çalışıyor. Belinde kalın bir halat, hanımı da Ahmet düşmesin diye ipi tutuyor. Arkadaşı seslenmiş, “Ulan Ahmet senin “Vatanım da vatanım ' dediğin yer burası mıydı?” Ahmet cevap vermiş, “Vay can kardeşim, vatanıma hoş gelmişsin!” Arkadaşı dayanamamış, “Ulan senin vatanını da, ipini tutanın ıda...!” Vatan tanımı göreceli tabi! 


İN 


Makber! 


Sessiz, sedasız geldiği dünyadan, zulme ve zalime haykırmakla geçirdiği ömrünü, kimsesizler mezarlığına bile kabul edilmeyen ölüsünü, bir duvar dibinde kaçak definle sonlandıran büyük insan, vatan şairi, cennetmekân Mehmet Akif, yine sessiz, sedasız terk ettiği dünyadan hiç memnun kalmamıştı. 


Yaşadığı çileli ömründe, zalim ve küffara serdettiği sözlerinin mislini, kendisi gibi Müslüman olanları dürtüp uyandırmak gayretiyle geçirmiş birisi. Lakin aklıyla oynanmış, benliği iğdiş edilmiş Müslüman yığınlara sözünü geçirememişti! “Afiyi karanlık görerek azmi bırakmak... Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle: Ey dipdiri meyyit, “İki el bir baş içindir.? Davransana... 
Eller de senin, baş da senindir! His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.” 


Merhum feryadı ile gözü açık ve arkada gitti! O zamanki ceberrutlar tekdüzeliği bozduğu için cenazesine bile tahammül edemediler. Cenazesi ortada kalmıştı. Zamanın belediyesi O'nun cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnine bile müsaade etmedi! 


Peki O'nun üzerine titrediği ve özlemini duyduğu ümit nesli ne alemde derseniz? Yani bizler! Bizim de durumumuz pek ferah ve salâh görünmüyor maalesef! Rahat uyu dersek uyuyabilir misin bilmiyoruz, lakin bıraktığından daha beter haldeyiz bilesin! İmanlı dediğimiz, senin mısralarını dilinden düşürmeyenler bile, bu mukaddes vatanı kimlere pazarlamıyor ki! Kimlerle işbirliği yapmıyor ki! Hâl bildiğin hâl! 
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Ne Garp, ne Şark cephesinde değişen bir şey yok! Senin gibi duyarlı bir azınlık feryadı figan çırpınışta, diğer Müslüman cemaat oyunda, oynaşta! Yani anlayacağın dipdiri meyyitler olarak yaşamaktayız! 


Keşke sana daha güzel şeyler yazıp söyleyebilseydik, maalesef durum bu. Hainler iyice azmış durumda, muhannet Müslüman her zamanki gibi her şeyi pazarlama peşinde, inanmış birkaç iyi insan da senin gibi gayrette! 


Bazen birlik oluyorlar, kargaların sürüyle, kartalların tek uçması gibi. Hem zamanımız hainleri öyle azgın ki, dünyadan kazandığını davasına harcayacakken, davasından kazandığını dünyası için harcamakta! Bunu dava için yaptığını söyleyenleri bir bilsen! O din bezirganlarını bir görsen, bin kere daha tükürürsün çehrelerine! 


Asım'ın hikâyesinde anlattığın gibi. Bulmasına bulacağız belamızı da, pek seçilemiyor zaman! 


Tesellimiz yine sensin, senin Çanakkale şehitlerine söylediğini şimdi de biz sana söylüyoruz, “Ey şehid oğlu şehid, isteme bizden makber, Seni çoktan âğüşuna sarmıştır Peygamber.” 


İğ 


Şecaat arzedeyim derken! 


Bir yıl önceydi; bir arkadaşım, çok önemli ve yabancı bir misafiriyle ziyaretime geldi. Misafirini Suriye'nin muhalif, sürgün kabine bakanlarından bilmem kim diye tanıştırdı. 
Amerika'nın da tanıyıp muhatap kabul ettiği kabine üyelerinden birini bulunca soruları sıraladım. Sorular neyse, cevapları dinleyin. Bu sürgün kabine, Katar'da Amerika ve İsrailli monşer ve bürokratlar tarafından kurulmuş. “Nasıl yani!?” dedim, bakan durumun gayet normal olduğunu, ilişkilerini gücünü falan anlattı. Bu tür oluşumlar bu iki ülkenin onayı olmadan olmuyormuş, bunu bir kez daha anladık! 


Yatay ve düşey malum gazetenin, yazarlarından biri, “AK Parti bir proje miydi?” Başlıklı yazısında güya, Ak parti ve Erdoğan”ı da, Amerika ve İsrail'in opere ettiğini şahitlere dayandırarak yazmış. Sayın ki gerçek. Siz işin sonuna bakın! 


Kıpti, şecaat arzedeyim derken kendi haltlarını da söylüyor. “7998'lerden başlamak üzere Amerikalılar, sıklıkla bizlerle görüşmeye başladılar. Biri gidiyor, üçü geliyordu. Sordukları şuydu: “Türkiye'de dindar zemini kuvvetli bir iktidar mümkün mü?” diyerek Amerikalılar ile görüşmelerini anlatıyor. Saf Anadolu çocuğu! Mümin, mütefekkir mi, yoksa münkir mi, siz karar verin. Kendisi de bunlara verdiği cevapları anlatıyor. 


Yazısının bir bölümünde, Erdoğan'ın Merhum Yazıcıoğlu ile diyaloglarını yazıyor ve Erdoğan'ın Yazıcıoğlu'na “Bir müddet Amerika'nın dediklerini yaparız, sonra millete hizmet ederiz. Mani olurlarsa dirsek vurur, gideriz.” Dediğini de yazıyor. 
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Kuş kadar beynin olsa, kendi yazdığın yazıyı anlama kabiliyetin olsa buradaki paradoksunu anlardın! 


Say ki dediklerinin hepsi doğru, Erdoğan'ın delikanlı biri olduğu ortaya çıkmaz mı? Adam dediğini yapmış, bir müddet onlarla olsa da, millet ve halkı uğruna, dava ve inançları uğruna dirseği vurmuş. Peki sen ne yaptın? 


Ya senin malum cemaatin! Dünyanın 163 ülkesinde Amerika ve İsrail'in onayı olmadan yapılanabilir miydi? Ne dersin? Onlar neden belli noktaları aştıktan sonra dirsek vuramadılar da, halen onların kulluğundan çıkamadılar? Sen de onların yalakalığını yapıyorsun. İyi mi veriyorlar! ? 


CIA ve FBI korumasını resmi ve aleni deklare ettiği halde, senin onların yanında ne işin var? Erdoğan gibi bir dirsek de sen vursana, yüreksiz! 


Seni geçen malum kanalda gördüm. Kanal dedim, bilerek kanal. Sen anladın kanal ne demek! 


Kilo almışsın, doymuş yağ oranın ve kolesterolün tavan yapmış gibi görünüyor. Diyabet özürlü gibi geldin bana! 
Seni gidi seküler sofistik, kavram kuram dilemması seni. Seni gidi gözünü para hırsı bürümüş, aynaya bakmaktan korkan korkak seni. 


Şecaat arzedeyim derken, sirkatin söylüyorsun. Seni gidi yüreksiz seni... 
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Paralel peygamber, çakma Mehdi! 


Kendi tarihimizi okumaktan ve anlamaktan bile aciz bir milletiz, Islam tarihini nereden öğreneceğiz de, peygamberlerin de paraleli ve çakması olurmuş bilelim! 


Günümüzde de kendisini peygamber konumunda, Mehdi konumunda gören ucubeler mevcut! Peygamber (SAV) zamanında paralel ve çakma bir peygamberden bahsedeceğiz bugün! 


Adı Mesleme Bin Habil. Bilinen ismi ile Müseylemetül Kezzab. Yemame Bölgesi'nde Benü Hanife Kabilesi'nden biri. Kavminin ileri gelenleri Peygamberimizi ziyaretlerinden sonra Müslüman oluyorlar, Müseyleme'de onlarla Müslüman oluyor ancak, kendisinde bazı özellikler vehmedince peygamberliğe soyunuyor. 


Müseyleme insanları kendisine ve peygamberi olduğu dine çağırırken, Rahman isimli bir meleğin kendisine vahiy getirdiğini iddia ederek, “Muhammed'de, Müseyleme'de Allah'ın resulüdür. Hangisine tabi olursanız kurtulursunuz...” 
diyor. 


Demek ki, Peygamberimiz (SAV) zamanında da paralel peygamberlik iddiasında bulunan ucubeler bulunuyordu! Peygamberi inkâr etmek O'na itibar kaybettireceğinden, buna asla yaklaşmıyordu, aksine Peygamber'in adını sıklıkla anıyordu! 


Zamanımızın din adamlarına bir bakın. Nasıl bir paralellik görebiliyorsunuz? Yeri geldiğinde namaz kılmamamızı, oruç tutmamamızı, başımızı açmamızı, içki içmemizin bile mübah olduğunu söyleyerek, hem paralel peygamber konumunu işgal ederek, hem de paralel bir din ortaya koymuyorlar mı sizce de, ne dersiniz? 


Müslüman yığınların temsilcisi konumundaki insanlara olmadık iftira ve bühtanlarla saldırmıyorlar mı sizce de? 
Ellerindeki imkanları karşı gurubu yok etmek için pervasız ve haysiyetsizce kullanmıyorlar mı sizce de? Ortada onca ayet ve hadis varken, hiç birini görmeyip, doğruluğu bile ispatlanmamış haberlerle insanları infaz etmekle kalmayıp, onlarla sadece siyasi organizasyon anlamında birlikte bulunan insanlara da ölümüne ateş etmiyorlar mı sizce de? 


Kendilerini kainatın tek temsilcisi dedirtenler, taraftarları nezdinde, çakma peygamber ve Mehdi olarak görülmüyorlar mı sizce de? 


Ne paralel peygamberler, ne çakma Mehdiler biter! 
Bunun o zamanki örneği, Müseylemetül Kezzab'ın üzerine Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında, Halit Bin Velid komutanlığında, bazı rivayetlere göre 140 bin kişilik bir ordu ile gidilmiş, Müseyleme'nin 20 binden fazla taraftarı öldürülmüştü. 
Bunun yanında içlerinde 70 hafız bulunan İslam ordusundan yaklaşık iki bin insan da şehid olmuştu. Müseyleme'yi öldürmek de, Hazreti Hamza'yı öldüren Vahşi'ye nasip olmuştu. 


Zamanımızın Müseylemelerine çok dikkat edelim! 
Müseylemeler de dikkat etsin. Kendilerinin katline ferman yazdırmasınlar! 


İğ 


Temsilde adalet, yönetimde istikrar(!) 


Dört bakan Yüce Divan'a gönderilseydi, şer ittifakı bu planın devamı olarak “Temsilde adalet, yönetimde istikrar” teranesiyle AYM? ye açılan baraj davası kararını kullanacaktı! 
Bakanlar Yüce Divan'a gönderilseydi, karar da muhtemelen olumlu çıkacaktı. Yani Ak Parti'yi devirme planı! 


Kim yazdıysa anayasaya bu maddeyi mezarında rahat yatmasın! Nasıl olacak bu iş? Hem toplumun azınlık-çoğunluk bütün kesimleri parlamentoda temsil edilecek, hem de istikrar olacak! Bu sizin dediğiniz asma kabağı. O da Mayıs ayında olur, geldik Ocak ayına, çok zor! 


Türkiye'de Kurulu parti sayısı şimdilik 90, seçime kadar kaç buçuk daha kurulacak acaba? 


Semptom farklılığıyla sosyopatik, psikopatiden muaf bu insanların kurdukları partilerin isimleri öyle anlı-şanlı ki sormayın gitsin! Peki, kim oy verecek bu partilere? Eğer kurucu önderlerinin hanımları veya beyleri de verirse en fazla iki oyları var bilesiniz! 


Toplumun bütün kesimleri parlamentoda temsil edilsin! Aman ne asil bir yaklaşım. Travestiler, gay guruplar, şeytana tapanlar çoğaltın sayıyı gitsin. 30 partili bir parlamento. 
Hepsinin üç-beş milletvekili var. Şimdi tamam, toplumun bütün kesimleri temsil imkânına kavuştu, yani yaldızlı cümle- nin, “Temsilde adalet!” bölümü gerçekleşti. Peki, “Yönetimde istikrar” nasıl olacak? 


3 partili, 5 partili, belki de daha fazla partili koalisyonlar. Başınıza çalın, alın size yönetimde istikrar! 
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Ülkede istikrar bozulmuş, ekonomi batmış, sosyal patlamalar meydana gelmiş, kargaşa, nümayiş almış başını gitmiş kimin umurunda? Temsilde adalet sağlansın gerisi hikâye! Yalanınız batsın. Sizi gidi ikiyüzlü münafıklar! 


Demokrasi tanımı cumhuriyetsiz işe yarar mı? Elbette hayır! Azınlığın haklarını gözeterek çoğunluğun iradesinin parlamentoda hayat bulduğu rejimi bile tersyüz edecek bu anlamsız cümleyi tekrarlayan papağanlar şunu iyi bilmeliler ki, bu rejim kendilerine iki beden büyük gelmektedir! Onlar için asıl ideal rejim mutlak monarşidir! Kendi sosyopatik ruh hallerini bir milleti huzursuz etmek pahasına, rejimin atmosferinden nemalanarak ülkeyi ifsad etmek isteyenlerin ağızlarının üstüne inecek bir adalet yumruğu azınlık bile denemeyecek gurupların ıslahı için gerçekten ideal bir rejimdir monarşi! 


Şimdi temsilde adaleti sağlayalım, toplumun gerisin- de kalarak dışlanmış üç-beş sosyopatın hevesleri kursakların- da kalmasın diye “Baraj insin” diyen aklı evveller şunu iyi bilsinler ki, bu iyi bir tutum değildir. 


Buçukların ittifakı ikinci sefer de Soruşturma Komisyonu ve AYM kararıyla yine bozuldu. İlk denemelerinde 14 
tane buçuk yüzde 38 etmişti. Bakalım Haziran'da kaç buçuk alıp, kaç buçuk atacaklar? 


-40- 


Je suis musulmane! 


Fransa'da 72 kişinin öldürüldüğü gün, Irak'da 63, Yemen de 38, Suriye'de 26, Afganistan'da 18 insan daha öldürüldü biliyor musunuz? Yani, 72'ye karşı 163, kimin umurunda! 


Bizim taşeron Hürriyet, tam sayfa haberinde, “Kalemler susmaz” başlığının altına iğrenç, manipülatif bir karikatür çizmiş 


Aynı gün paralel kardeşlerimiz de, Tuday's Zaman gazetelerinde siyah zeminle olayı telin etmişler. Yüreksiz, ikiyüzlü Münafıklar. Gazze bombalanırken niye böyle yazmıyordunuz? 


“Halkların kardeşliği” diye anıranlar, kendi ülkesinin insanlarıyla kardeş olamazken elin emperyalist katilleriyle kardeşliğe soyunmuşlar! 


CHP'nin yayın organı niteliğindeki Yurt Gazetesi siyah zeminle, “Korkmuyoruz” diye, Marksist, Leninist Bir Gün Gazetesi, rezaletin de ötesinde; “Gözlerimizde korkuyu göremeyeceksiniz!” diye siyah zeminle çıkmış. Evrensel, “Je suis Charlie” diye, oda siyah zemine, “Ben de Charliyim” anlamındaki cümleyi yazmış. Diğer sömürge altındaki zavallı ınsanlar katledilirken bir kere, “Ben de Müslüman'ım” manasında, “Je suis musulmane!” diye başlık atsaydınız bunun anlamı olurdu. İkiyüzlü, on ikiyüzlü bozguncular! 


Cumhuriyet bildiğiniz Cumhuriyet, “Bir milyon Charlie Hebdo” başlığını utanmadan atmış. O herkeste bulunmayan duygunun birazı kendilerinde olsaydı, 300 bin insanın işkenceyle öldürüldüğü, kardeşleri Eset rejimini kınar, bir kere 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de onlar için böyle bir başlık atarlardı. 


En namuslu başlığı Aydınlık atmış. “Sultanahmet-Paris saldırı hattı” olarak attığı manşetin altında iki ayrı haberde, “Olayların nedeni enerjide işbirliği ve Fransa'da cami yakınında patlama” diye farklı bir bakış açısı da getirmiş. 


Çizerlerinden biri Yahudi eleştirisi yaptığı için yıllarca çalıştığı dergiden 80 küsur yaşında işten atılmıştı! Hani fikir özgürlüğü! 


Şimdi Avrupa'nın tamamı bu olaylara iyi baksın. Terör nasıl bir illetmiş anlasınlar. Netenyahu denen iblis de oradaydı. Sanki terörü telin edecek yüzü varmışçasına. O'nun da yüzüne doyasıya tükürün! 


Bu iş, eylemi yaptıktan sonra kimliklerini arabada unutacak üç beş çapulcunun işi değil bilesiniz. 11 Eylül gibi arkasından yine Siyonist Yahudi oyunu çıkacak, hepimizde görecegiz. 


Amerika ve İngiltere, 11 Eylül'ü bahane ederek Irak ve Afganistan'ı işgal ederek, 4 milyon insanın öldürdüler. Şimdi bir dergide, üç-beş kişinin ölümünü bahane edip nereleri işgal edecekler, kaç can daha alacaklar kim bilir? 


Gayeleri öldürülen insanlar olmayan, İslam'a ve Müslümanlara karşı çıkmak olan, ikiyüzlülere lanet okuyarak yüzlerine sizde doya doya tükürün. Onlara alkış tutan ikiyüzlü münafık gazeteleri ve STK'ları da ihmal etmeyin, çok alınırlar yoksa! 
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CHP'nin KOÇ”'ları ve sokak hayvanları/ 


Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek hepimizin görevi. Kamu ve vakıflar kısmen de olsa ilgileniyorlar. Birer çuval kömür alıp, birkaç poşet yiyecekle onları ziyaret etsek, bunda asıl mutluluğu tadabiliriz! 


İki ayaklı işe yaramaz hayvanları çok yazdık. Onlardan bir halt olacağı yok, hayırlı hayvanlara bakalım biraz! Kış çok ani ve ağır bastırdı. Sokak hayvanları yiyecek bulamıyor. Kırsal bölgelere kurumlar yiyecek atıyorlar. Sokak hayvanları ise, yiyecek ve içecek bulmak için çırpınıyorlar. Arabalarımıza biraz buğday, yem alsak ve bir kenara serpiştirsek kuşlar karınlarını doyurabilirler. Evlerimizin önüne yemek artıklarımızdan birer tabak koysak, kedi ve köpekler karınlarını doyurabilirler. 
Ne olur unutmayın, insan olmanın asıl erdemlerini ıskalamayalım. 


CHP'de çok KOÇ var! Haluk KOÇ bunlardan sadece birisi. Günlerdir mal bulmuş mağribi gibi atıp tutuyor. Sen onu-beşi boşver de, genel başkanının SSK zamanında işe imtihansız, hileyle yerleştirdiği örgüt elemanlarını ve akrabayı taallukatı bir de hele. O zaman anlayalım KOÇ musun koyun mu? Sen bir de, şu Şişli Belediyesi'nde dönen filimi-fırıldağı da bir de hele, anlayalım ne menem bir adamsın! Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Birde Gökçek'in Özel Kalem Müdürü Fevzi Yılmaz'a takmış. Ağzı açık ayran aşığı, adam neredeyse bu görevden emekli olacak, sen yeni mi uyandın. Vay size istihbarat verenlere! Kazak Abdal tam da bu CHP'nin KOÇ”larını tarif etmiş. “Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda insan beğenmez, medrese kaçkını softa bozgunu, selam vermek için kesan beğenmez.” 


Öbür CHP'li KOÇ da İstanbul Vekili Aykut Erdoğdu. 
Melih Gökçek'in 17 sene evvelki otobüs ihalesinde yolsuzluk yaptığını iddia etmiş. Hani Aykut sen sabah erken uyanacaktın da biz balığa gidecektik gözüm. Bak Üsküdar'da sabah oldu. 
Balığı da kaçırdık senin yüzünden! Müflis tüccar eski defterleri karıştırmış. Kazak Abdal bak sana neler yazmış; “Dağlarda bayırda gezen bir Yörük, kim tımar sipahi, kimi ser bölük, bir elife dili dönmeyen hödük, şehristana gelir ezan beğenmez. “ 


CHP'nin en yeni ve acar KOÇ'u Mehmet Bekaroğlu. 
Bir ayakkabı fırlatılınca, pılıyı-pıttıyı toplayıp arkasına bakmadan kaçan oğlan! Adamın soyadı arızalı, Bekaroğlu! Bekâr adamın oğlu olur mu? Valla bizde olmaz. Ama CHP'ye uyar. 
Zaten kadın kontenjanından girmişti partiye! 


Ayhan-i Ardahani der ki; “CHP Ömründe etmemiş bir hayır, iş gelmez ki elinden kendine etsin hayır, KOÇ'ları müflis, başı müfsid, bezirgân bozması, çarşıda, pazarda adam beğenmez.” 


Herkesi kınar yanına varsan, mutlak yalan söyler bir mesel sorsan, zerre fikir yoktur beynin yarsan, makama gelir de erkân beğenmez! 
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İki Nifak odağı 
Cumhuriyet ve Yeni Asya ! 


Çanakkale Savaşı, liselilerin bile katıldığı, öğrencileri şehit olduğu için okulların mezun veremediği bir savaştır. 
Ülke ve millet âşıklarının seve seve gittiği bu savaşa, şerefsiz, dönme ve vatanına ihanet edenler ile çocukları yurt dışına kaçtıkları için katılmadılar. Orada tahsil görüp diploma alanlar, geri döndüklerinde yokluk içindeki ülkede makamları işgal edip, dinsiz bir cumhuriyetin inşasında yer aldılar. İşte bugünkü melanet çemberinin başlangıç noktası da burasıdır! 


Arkadaşlarının bile Yunus Nazi dedikleri Yahudi dönmesi Sebataist, devrinin en büyük hırsızı melun Yunus Nadi'nin Cumhuriyet'i Fransa'da yayınlanan, Yahudi köpeği dergi'nin ahlaksız karikatürlerini yayınladı. Yarın-birgün birileri bu gazeteyi de bombalasa suçlu kim olacak? 


Yaşı yetenler bilir, Çorum, Sivas ve Maraş olaylarından önce de aynı provokasyonu bu gazete yapıyordu. Sonra sütten çıkmış ak kaşık. Atatürk zamanında dört ayakları ile yaşayan bu Yunus Nazi sürüngeni, Hitler'i övüyor, Nazım Hikmet'e sövüyordu. Nazım'ın resmini kapakta tam sayfa basıp, altına da, “Vatan haini yurtdışına kaçtı!.. Kendisi olmadığı için f0- toğrafını yayınlıyoruz!.. Suratına tükürmeniz için!” yazan bu iblisin selefleri şimdilerde, Hitler'in düşmanı, Nazım'ın ise havarisi kesildiler. İşte bunların fikir namusu bu kadar! 


Yaptığı hırsızlık ve namussuzlukları ayyuka çıkan Yunus Nazi'yi çağıran Atatürk'ün “Yunus Nadi, sen benim şerefimle oynuyorsun. Hangi Yahudi şirketini tetkik etsek; kulakların, şirketin arkasında görünüyor. Sen Cumhuriyet'i 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çıkaracak bir şahsiyet değilsin. Yarından itibaren gazeteyi çıkarmayacaksın. Aksi takdirde seni toprak altı ederim!” 
dediğini ve O'nu eşeğe benzettiğini bilmeyen yoktur. Bunun üzerine Cumhuriyet 6-7 ay basılamadı. 


İbrahim Arvas'ın Tarihi Hakikatler kitabında, Yunus Nazi'nin 1945 yılında ameliyat olmak için Cenevre'ye gittiği ve 29 Haziran'da hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Milyonlarca lirası bankalarda olduğu halde, Alman harbi olduğu için kendisine döviz gönderilemediği ve Avrupa'da sefalet içinde geberdiği de kaydedilmektedir! 


İşte size Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu ve fikir babasının icraatları. Dün Nazım'ın resmini basıp, “Kendisi kaçtı, yüzüne tükürmeniz için resmini bastık...” dediği gibi, bugün Peygamberimize hakaret eden karikatürleri basan gazetenin hikâyesi, yüzlerine tükürmeniz için! Tükürün, tükürün alınmazlar. Onlar Atatürk'ten beri alışkındırlar! 


Cuma günü Yeni Asya Gazetesi'nin Risaleler üzerinden nifak oyunları, iftira ve hezeyanları! 
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Risale-i Nifak 
Yeni Asya! 


Yeni Asya Gazetesi'nin, “Risale-i nur'a Devlet Tekeli” yalanının bugün 296. günü. Yalan zincirlenmiş bir risale kitabının resmi ile birlikte verilmekte! 


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sırf bu nedenle Tayyip Erdoğan'a karşı tavır almışlardı. 


Yeni Asya cemaatinin yüzde 95'i bu yazıyı birbirlerine bildirecek ve yazanına rahmet okuyacaklar, adınız gibi emin olun. Konuştuğum o kadar insan, gazetenin, sanki bütün cemaati temsil ediyormuşçasına takındığı tavırdan şikayetçi. 
Bunlar birde utanmadan, sıkılmadan, gazete başlığının altına, “Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şüradır. ” diye yazabilmektedirler! Siz son seçimlerde yaptığınız istişarede alınan kararların hangisine riayet ettiniz, hangi kararla Ekmelettin Efendi'yi desteklediniz...? Kâzım Güleçyüz denen bir adam, bir de tetikçi mahiyetinde karikatürist, iki çakma müdafi yazar işte kadro bu. Şimdi bu yazıdan sonra hemen mahkemenin yolunu tutacaklar. Uğurlar ola beyler, en iyi yapabildiğiniz de bu zaten. 


Risalelere tekel getirmek isteyen aşağılık ve namussuz irade kim? Ortalıkta söylenen ve yazılanlar o mahiyette ki, Said Özdemir, Risalelerde de geçtiği veçhile, Üstadın irade beyanıyla eserin basım haklarının kendisinde bulunduğunu iddia ediyor ve kendisi dışında eserin basımına karşı çıkıyor! 
Sadece karşı çıkmakla da yetinmeyip, basanları mahkemeye 


se 


veriyordur! İnanılacak bir yalan. Tâki Said Özdemir'in bizzat kendisine sorana kadar. Said Özdemir, “Olur mu muhterem; vallahi ben kimseyi mahkemeye vermedim, aksine onlar beni mahkemeye verdiler, hem de iki sefer, buyurun size mahkeme belgeleri...” 


Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan 2014/210 E nolu dosya incelendiğinde anlaşılacaktır. 
Keşke mümkün olsa da burada yayınlayabilsek. Dosyada özetle, Eserin yayın haklarının varislerden satın alındığı belgelerle iddia edilerek, basım işleminin sadece kendileri tarafından yapılmasının temini talebidir. 


İki yüzlü yalancılar, yasal mirasçıdan satın aldık dediginiz haklar, o mirasçının dedesi ve babası tarafından, ilerideki varislerinin böyle ahlaksızlıklara neden olacaklarını tahmin ettiklerinden haklarından feragat etmişlerdi. Araştırmadan sazan gibi atlamayın hemen! 


“Risale-i Nur'a devlet tekeli” Yalanıyla yıllarca peşinden gittikleri 32. derece mason önderlerinin sünnetini yerine getiriyorlar! Kim tekel oluşturmak istiyormuş, siz mi, devlet mi? Yalanla elde edebileceğinizi zannettiğiniz basım hakları, keramet veçhile devlete kaldı. Alırsın bandrolünü, basarsın kitabını. 


Üstad nasıl da sillesini cehrenize nakşediyor. Kaldıysa azıcık ar edin, azıcık! 
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Ceketlerinizi çıkartıp rahatlayın! 


19 yaşındaki Sırp genci, Avusturya Macaristan veliaht 
prensini öldürmeyi kafasına koyduğunda muhtemelen bu suikastın sonuçlarını kestirememişti! Sadece milliyetçilik duygularıyla planladığı bu suikastın 2. Dünya Savaşı'nı başlatacağını bilseydi durum ne olurdu, onu bilmiyoruz. 


Yunanistan seçimlerinin galibi, Aleksis Çipras'ın liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon Syriza oldu. 16 yaşından beri öğrenci hareketlerinin içinde olan, hayatının tamamını protest bir mantıkla kurgulayan, ideolojik sol saplantılarını bütün tavırlarına yansıtan, bu ideoloji dışında hiçbir değer yargısına inanmayan, kravat takmayan aykırı bir kişilikle karşı karşıya şimdi dünya! 


AB ve IMF'e hiçbir borcunun olmadığını, kimseye tek kuruş ödeme yapmayacağını, ülkeyi böyle idare edeceğini söyleyen tam bir manyakla karşı karşıyayız yani! Bunun sonuçları kısa vadede nasıl tezahür eder şimdiden kestirmek zor, mamafih alametler öyle gösteriyor ki, öncelikle Avrupa yeni bir kaosun eşiğinden içeri adımını atmış gibi görülüyor! 


Muhtemelen en fazla 2 yıl içinde Avrupa Birliği, Yunanistan'ı Euro bölgesinden ihraç edecek, sonra da birlikten! 
Ve bu ihraç tek olmayacak, sadece ilk olacak! Çoktandır kazan kaldırmaya hazırlanan ülkeler bu sürece dâhil olacak ve kamı iyiden iyiye acıkan Batı etrafına saldırmaya başlayacak! 


İslamafobi ve diğer etnik unsurların halk tabanında teveccüh görmesi süreci tetikleyecek, kitlesel kalkışmalara şahit olacağız belki de. 


Dünya konjonktürünü iyi takip edin, Rusya çöktü, Ukrayna'nın statüsünü bile bilmiyoruz. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında büyüme oranları yüzde birlerin altında. 
Rezerv kullanımı sayesinde ayakta kalmaya çalışan Batı'nın yarınlarını kimse tahmin bile edemiyor. 


3. Dünya ülkeleri diye, hor ve hakir gördükleri ülkeler artık kendi ayaklarının üzerinde durabiliyorlar. Tankını, topunu, uçağını, gemisini kendileri yapabiliyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, Türkiye'de, Bilkent Üniversitesi ve Aselsan tarafından yonga imalatı gerçekleştirilebilecek. Bu ne demektir biliyor musunuz, dünyada bu işi yapabilen 3-5 ülke konumuna ulaşıyoruz. Yani bütün elektronik devreleri ve kullanılan mikroçipleri kendimiz yapabileceğiz. Aritmetik işlemcilerin planlanması ve imalatı bütün dünyanın uykularını kaçıracaktır bilesiniz. Buna müsaade edecekler mi halen kuşkuluyum. Neden bu kadar sessiz kaldıklarını da Cidden çok merak ediyorum. Çünkü bu kendi başına bir işgal ve savaş sebebidir. 


Öyle görülüyor ki, 3. Dünya savaşı kapımızda. Şimdi ceketlerinizi çıkartıp rahatlayın, arkanıza yaslanıp kendinize bir de çay söyleyin ve 3. Dünya savaşına hazırlanın. 


Ha, yazıyı da kaybetmeyin, bu adam söylemişti dersiniz! 
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Deyyuslar mebus olmasın! 


Bazı arkadaşlar yazılarda detaya yer verilmediğini, bu yüzden anlatımın askıda kaldığını, bazıları da CHP ve Kemal ile neden bu kadar uğraştığımı ve ciddiye almadığımı ısrarla soruyorlar. 


Birincisi bu yazının en fazla 2500 karakter ile sınırlı olması mecburiyeti var. Yoksa Aslı Uyur kardeşimle kavga etmeyi göze almanız lazım ki, ben o kadar cesur biri değilim. 
İkincisi benim CHP ve Kemal ile bir problemim yok, adamın kendisi arıza. Çizgi film yapsan uyar. 


Cumhurbaşkanı Afrika gezisinde çocuklara boyama kitabı hediye etmiş. Bizim içerideki alçaklar da onun üzerindeki resmi 40 Haramiler olarak değiştirmişler. Tamam. Buraya kadar olabilecek şeyler. Peki Kemal ne yapmış, bu resmi gurup toplantısında dile getiriyor ve, “40 Haramilerin kitabını niye dağıtıyorsun, asıl haramiler burada...!” diyor ne demekse. 
“Sazan” diyorum CHP'li arkadaşlar gönül koyuyor, “Ağzı açık ayran aşıkları” diyorum, bozuluyorlar, siz söyleyin ne diyeyim? 


Adam bi bakar, doğru mu, yalan mı, şaka mı, gerçek mi, bir sağlamasını yapar, bre gafil! Sazan gibi ne atlıyorsun. 
Sap gibi kalırsın böyle. Bu kaçıncı? 


Birde kalkmış Bekaroğlu”'ndan sonra, Abdüllatif Şener ve Ali Müfit Gürtuna ile seçimlere gideceğinin sinyallerini veriyor. Sen eskici misin gözüm, iyi mal olsalardı AK Parti atmazdı bunları, ne elalemin eskisiyle uğraşıyorsun, yeni bir şeyler bulsana. 
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Yunanistan seçimlerindeki başarıdan kendine pay çıkartmaya çalışan, açlıktan nefesi kokarken, kendini darı ambarında sanan Kemal Sazandaroğlu. Sana sazan derken sazanlara hakaret ediyorum, bütün sazanlardan özür dilemem lazım. 
Hiç haber de mi dinlemezsin, adam “73 yıldır Ak Parti'yi takip ediyorum.. ” diye kendisi söylüyor. Sen gözünün önündeki örneği bile görmekten aciz, fikir fukarası bir zavallısın, çekil de tıkaç olma bari! 


Selahattin Demirtaş gafili de kendine pay çıkarmış. 
Yoksul, emekçi ve özgürlük için iyi bir adım olduğunu iddia etmiş. Sen önce elindeki kanı bir yıka, ağzındaki pisliği boşalt, sen kim, özgürlük, kardeşlik palavrası atmak kim. Yalanı bile sırıtıyor. 


Demem o ki, bu ülkeyi sevmeye yüreği yetmeyen acizler, utanmadan yönetmeye yelteniyorlar. Önce sevmeyi bir deneseler, belki her şey daha güzel olacak. 


Şu vekil seçmelerine de dikkat etmek lazım, Neyzen Tevfik'in, “Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. 
Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus! dediler.. Künyeni almak için, partiye ettim telefon: Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dediler!..” 


Deyyusları mebus etmemek için, milletin ekmeğine kan doğramamak için dikkat etmek lazım tabi. Bütün partiler için önemli! 
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Sayın Gökçek'e “İrfan Okulu” yakışır! 


Müsrif uygarlık bütün değerleri tüketti, doğal kaynaklarımızı da insafsızca kirletiyor. İnsan yığınları kentleri istila edip, tabiata ait ne varsa talan ediyor. Talanın ardından park ve rekreasyon alanları yaptığı yalanını söylüyor. Yapılanların adına da kentleşme diyor! 


Medeni olmayı ve medeniyeti, çok üretmek ve çok tüketmekle ölçüyor, üretemeyen ve tüketemeyen toplumların ve halkların farkında bile olamıyoruz. Dünya nüfusunun büyükçe bir kısmı yediklerinin sindirmek için uğraşırken, neredeyse bir milyar insan her gece aç uyuyor! Medeniyet bizi şeytanın atına bindirip, ihtiraslarımızın şövalyesi yaptı; öyle umarsız ve duyarsız topluluklar haline geldik ki, önce kendimize, sonra etrafımıza nankör ve vefasız mahlüklar olduk! 


Suyu aziz, toprağı mübarek bilen medeniyetimizin, gökyüzü kadar berrak değerlerini yeniden ihya etmek için lütfen biraz durun, lütfen! Durun ve düşünün. Elimizde ne var, ne kazandık? Kazandıklarımızın yanında kaybettiklerimiz neler? 
Lütfen biraz tefekkür, lütfen! 


Batı'nın gizlemeye çalıştığı barbarlığının yanında, “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!” diyebilen bir ırkın ahvadı olmanın gururunu mu, utancını mı yaşayalım bilemeyen bir halk olduk! 


Batı Medeniyetinin karını yarsanız, hücrelerine bölseniz, zerrelerine ayırsanız, isyan, tefrika, işgal, sömürü ve zulümden başka bir şey bulamazsınız. Dünyaya insanlık ve 


ok 


medeniyet akademisi kuran bir medeniyetin varisleri olan veya olması gereken bizler geçmişimizle neredeyse utanır olduk. 
Nedeni, geçmişimizi tanıyamadığımızdan, bilemediğimizden! 


Bir tarafta teknoloji, bilim, filim, öteki tarafta, insanlık, ahlak, irfan gibi laflar. Hamdolsun kaynakları bitirip dünyanın sonuna geldik, yüzü kızarmayacak olanlar, teknolojiden değil, irfandan ve ahlaktan bahsedenler olacak bilesiniz! Durumun böyle olduğuna inanıyoruz da, bunu genç kuşaklara kim aktaracak peki? Elbette ki sivil toplum kuruluşları ve belediyeler. 


Medeniyet Okulu ismiyle bir çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne kalbi şükranlarımı sunarken, bu çalışmada işlenen Mevlana Hazretleri'nin, “Gel” teması öne çıkartılmış. Konya'nın Mevlana aşkı, Ankara'nın Hacı Bayram Veli”siyle buluşsa nasıl olur? 


Şimdi sıra Sayın Melih Gökçek'te. Yollar, köprüler, kanallar, metrolar hepsi insan için. Bunlar tamam da, irfansız insan neye yarar? 


Haydi, Ankara İrfan Okulu oluşturmaya, irfan meclisleri kurmaya, âleme insanlık ve medeniyet neymiş, hem öğrenip hem öğretmeye! 
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Milli Eğitim Bakanı'na öneriler 


Bakanımız Sayın Avcı'yı ağabeyimiz biliriz. Giriştiği bu işte kendisini hedef tahtasına oturtacak ve olmadık yalanlarla saldıracaklar. Elinden yiyeceği alınan vahşi hayvanlardan daha saldırgan hale gelecekler. Dikkatli ve buna hazır olması lazım. 


Sayın bakanımız cemaat okullarının devlete devri ve işletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak çok doğru bulmadığım ve bazı arkadaşlarımın ısrarla bu konuyu yazma- mı istemelerinden dolayı yazıyorum. Bu sadece benim değil, bu ülke için üzülen ve endişe eden arkadaşlarımın da fikirleridir. 


Sayın Avcı, cemaat okullarının bir vakıf marifetiyle yürütüleceğini söylüyor. Kesinlikle tartışılması gerekir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, ama orada eğitim veren öğretmenlerin, içinden ajanları çıktıktan sonra her biri eli öpülesi insanlardır. 
Onlar gerçektende hizmet ve tebliğ aşkı ile gitmişlerdir, içlerinde bulundukları yapı anlatılıp ikna edilmeleri daha hayırlı bir davranış olur kanaatindeyim. Belki her şeyi ispat edemezsiniz, ama ikna edebilirsiniz. Mutlaka denenmesi gerekir. 


Sizin oraya göndereceğiniz öğretmenler fazla maaş ihtirasıyla yurtdışına gitmek için yarışacaklar. Gittikleri yerde bir kız öğrenci ile olumsuz ilişkilerinde dünyaya reklam ederler sizleri. Bunun olması için tuzak dahi kuracaklardır. Unutmayın ki, bu okulların hamisi ve fikir babası, İsrail'in Mossad'ı ve ABD'nin CIA'sıdır. Bunları gerekçe gösterip, “Bakın beceremediler!” demek için de çalışacaklardır bilesiniz. 
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Göndereceğiniz öğretmenlerin karakterlerini ve ahlaki normlarını nasıl ölçeceksiniz? Bu büyük sorun. Yoksa okulları devraldım diyince her şey bitmiyor bilesiniz. 


Genel bir vakıf yerine, bu işi gönüllü vakıflara havale edip, sizler onlara maddi destekte bulunsanız, daha doğru bir iş yapmış olursunuz! Belediyeler o ülkenin belediyeleri ile kardeş belediyeler olsalar ve bu gönül köprüsüne resmi statü kazandırılması ikinci güzellik olabilir. 


Oralardaki öğretmenleri toptancı bir ön yargı ile dışlamamanızı tavsiye ederim. İçlerinden iyileriyle mutlaka beraber olmayı da düşünün. 


Ve unutmayın, kavgada yitirilen ilk değer hikmet, savaşta ilk katledilen masumiyettir. Şimdi kavga ve savaş halinde olduğunuz cemaatle mücadelenizde ilkelerinizi unutmamanızı, size kardeşçe hatırlatmak isterim. Hayatınızda belki bundan daha önemli bir karar vermeyeceksiniz, bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. 


Hak ile batılın, sap ile samanın birbirine karıştığı şu günlerde, Maide Suresi'nin 8. Ayeti'nde Rabbimiz, “...Bir kavme olan düşmanlığınız, sizi haktan ve adaletten alıkoymasın...” diye uyarıyor. Ben de sizi! 
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Cehalet saadettir! 


Müzeyyen Senar bir huzurevinde (!) vefat etti. Zamanının en şaşalı sanatçısı bir huzur evinde ve huzur içinde öldü! 
Demeyi o kadar çok isterdim ki, ama durum hiç de öyle değil. 
Cumhuriyetin Diva'sı, cumhuriyetin yalan mekânlarından birinde öldü! 


Sadece öldüğü mekânın ismine takıldım. Huzur evi! 
Eskiden bu mekânlara “Darül Aceze” denirdi. Acizlerin mekânı! Adını “Huzur evi” diye değiştirdikleri yerde bir tane huzur içinde insan var mıdır? Sorun bakalım. Evlatları terk etmiş, başkalarından himmet dilenen huzur içindeki insanların evi (!) 


Cumhuriyetle birlikte bütün kavramları ve kelimeleri katletmişiz. Adına da, “Dil devrimi” demişiz. Dil katliamı daha doğru aslında! 


“Günaydın” Güya selamlama kelimesi. Aslında meteorolojik tespit. Neresi selamlama. Siz gece ayrılıkken, “Gece karanlık” mı diyorsunuz? Bunun yerine, “Hayırlı günler” daha doğru olmaz mı? Alın size dil devrimi! 


Başka bir örnek; “Ambulans” neyi ifade ediyor? Hiç. 
Eskiden bu araçların ismi, “Cankurtaran” dı. Nasıl da güzel bir ifade. 


Yine eskiden ismi, “Darül şifa” olan yerlerin adını, “Hastane” diye değiştirmişiz. Yani hastaların olduğu yer anlamında. Ama eski kelimenin anlamı, şifa bulma yerini ifade ediyordu. Alın size medeniyet dili! 


Dilimizi dilim dilim eden ve Türk bile olmayan Agop 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Dilaçar'ın saçmalıklarını utanmadan kullananlara ithaf ediyorum bu yazıyı. Yalnız eksik kullanıyorsunuz. Bakın size diğerlerini de yazıyorum. Adamsanız ve hakikaten medeniyseniz hepsini kullanın. 


Valide (Anne) yerine “Doğurgaç”, baba yerine “Do-Zurtgaç”, aşevi yerine “Otlangaç”, mebus için “Saylav”, sanat için “Dorut” bunları neden kullanmıyorsunuz? Kakınç, aldatı, yontu, söylev, gömüt, imge, nesnel, avunç, bağıt, kaydırgaç, erek, varsıl, açgı, basçık, alnaç, alışkı, ansıma, çavlan, ardıl. Peki bunlar ne demek biliyor musunuz? 


Eski Türkçe ve Osmanlıca kısır dildir diyenlere, “stres” kelimesi yerine kullanılan ifadeleri yazalım yeter. Dert, gam, kahır, keder, gussa, yeis, tasa, mihnet, elem, üzüntü, sıkıntı, endişe, kasvet, nedamet, melâl, enduh, füduret, hüzün, hüsran, hicrân, ızdırap, inkisar, kâbus, hafakan, teessüf, teessür, vehim, buhran, matem, gaile. 


Biz Çin Seddi'nden Adriyatik?'e kadar uzanan bir medeniyetin çocuklarıyız diyen sözde milliyetçiler, şimdi oralara ziyarete gitseniz, “Çok oturgaçlı götürgeç” le mi gideceksiniz? Bre ahmaklar uyanın! 


Yani demem o ki, cehalet gerçek saadetmiş. “Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem!” sözünü duymamış olsaydık eğer. 


“EŞ$ başını, kıl beşini, gör işini!” Diyen şeytanın fikirleri benim de hoşuma gidiyor ama bunlar ahirette işe yaramıyor! Sıkıntı orada! 
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Magna Carta, Mecelle ve ayetler! 


Şimdilerde paralel kardeşlerimiz insanın suçu ispatlanıncaya kadar masum olduğu sözünü ağızlarından düşürmüyorlar. 


Siz bir adama “Sen şu suçu işledin ” diye önce yakıştırıyorsunuz, sonra da suçuna uygun deliller üretiyorsunuz. Size mi kaldı masumiyet karinesi, bilmem nesi! 


Magna Carta Anlaşması'nın en önemli maddelerinden biri olan, “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır ” maddesinden mi bahsediyorsunuz? 


Mecelle'nin, “Beraat-ı zimmet asıldır” maddesi de sizi ilgilendirmiyordu, ne oldu? 


Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Kendinizden başkasını bırakın Müslüman, insan bile saymadınız. En çok kızdığınız İran'ın itikadi düsturu olan takiyyeyi siz, ülkenizin insanlarına karşı uyguladınız. 


Sizin aklınız bu kadarına yetmez, Amerikalı senato üyelerinden aldığınız mektubu pazarlamaya çalışmanız, namusunuzu pazarlamaktan daha beter. Yahudi lobisinin seçilmiş insanları bizi mi savunacaklar, sizi mi? Buradan bile anlayamadınız mı, bu hareketin mahrecini, menşeini? 
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“Def”-i mefasid celb-i menafiden evladır.” Zararı yok etmek, fayda sağlamaktan iyidir. Mecelle hükmü mucibince, sizin def edilmeniz ve yok edilmeniz, yapacağınız iyi işlerden daha hayırlı olur! 


“Zarar-ı ammı def için zarar-ı hass ihtiyar olunur.” Özel zarar, genel zarara tercih edilir. Sizin melanet ittifakı cemaatiniz yok edilirken meydana gelebilecek zararların vebalini nefsim adına üstlenmeye hazırım. Ama siz cemaatiniz yerine bütün ülkeyi ve insanları ateşe atmaya hazırsınız! Bu nasıl bir İslam ve din anlayışı? 


Medine Sözleşmesi'nde ise, “Takva sahibi müminler, kendi aralarında, mütecavize, haksız bir fili tasarlayana, bir cürüme veya bir hakka tecavüze ya da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kasdını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır.” Sizin durumunuz bu maddeye daha çok uyuyor! 


“Kendilerine: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz” derler. Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.” Bakara Suresi'nin 11. ve 12. Ayetleri de böyle söylüyor. Malum dönmenin mealinden aldım. Kendisine de ithaf ediyorum. 
Bazı arkadaşlarım ısrarla, “Bulaçma bu adama!” deseler de! 
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Hadi devleti yıkalım! 


Kronolojik olarak sıralanan resmi tarihe değil, yalana bulaşmamış, bir köşede kalmış tarih bilgilerine bir göz attım. 
Son yıllarda ülkemizde yaşanan olayları ve sonuçları düşünülmeden söylenen sözlerin, yapılan eylemlerin tarihteki yansımaları nedir diye merak edip araştırdım. 


Türkiye Cumhuriyeti tarihteki 16. Türk devleti. Hani bazı aklı evvel şanlı tarih tutkunlarının ve sığ kafalı siyasilerin kullandıkları, “Devlet kurma geleneğini dünyaya biz öğrettik!” demelerini daha iyi anladım. 


Adama sormazlar mı, “75 #anesini niye yıktınız? ” diye. 
Sorarlar elbet. O zaman biz devlet kurma değil, devlet yıkma şampiyonuyuz, bunun nesiyle övünüyorlar anlayamadım! 


Yıkılan 15 Türk devletinin hiç biri, dış nedenlerle yıkılmamış. “Diriliş” dizisini izleyince şablon tam oturuyor. 
Şiddetle tavsiye ederim. 


Hem bu çok eski tarih değil, Osmanlı nasıl yıkıldı, yalan söyleyen resmi tarihten değil de, gerçek tarihçilerden okursanız, altında Yahudi maşası İttihat ve Terakki'nin olduğunu hemen göreceksiniz. Özgürlük, demokrasi, çağdaşlık vs teraneleriyle yıktılar koca imparatorluğu! “Tarih tekerrürden ibarettir!” diye boşuna söylememişler. “İstemezük Kardeşler” CHP-MHP ve HDP'nin tavırlarına bakın aynısı! Kürt barışını İstemezük, Alevi barışını İstemezük, ekonomik kalkınmayı İstemezük! Ya ne istersiniz? Maske takıp molotof, havai fişek, demir bilye atmayı, ortalığı yakıp yıkmayı! Bunun adı özgürlük ve demokrasi ya, istersiniz tabi! Yeni güvenlik yasasına karşı çıkmaları da emin olun bundandır. 


Gİ 


Toplumdaki bugün yaşanan bölünmenin ve düşman kamplara ayrılmanın temelleri işte bu melanet ittifakı örgüt tarafından atılmıştı! “Körle yatan şaşı kalkar” derler ya. İşte tam öyle bir şey! Yahudi?yle yatarsan böyle şaşı görürsün dünyayı! 
Beyin yerine patates var kafataslarında, nasıl anlasınlar ki? 


Şu son olayları ve söylenenleri düzgün gözlemleyin. İç savaş çığırtkanlığı! Sonuçlarını hayal etmeye çalışın, kargaşa ve devletin yıkılması. Eskileri bilmenize, biliyorsanız hatırlamanıza gerek yok; televizyonlarınızdan, Ukrayna'ya, Irak'a, Suriye'ye bakın yeter! 


N'olacak sanki 16'ncısını kuran 17'incisini kurar? Yıkar yenisini kurarız. Hele bakın ahmaklar, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya'nın kaçıncı devletleri? 


Beğenmediğiniz Osmanlı, 25 milyon kilometre kareyi ve yüzlerce, dili, dini, mezhebi idare ediyordu. Siz 780 bin kilometrekarede patinaj yapıyorsunuz! 


Sizin termostatınız bozulmuş, hararet yapıyorsunuz. 
Bütün ikaz lambalarınız yanıyor, tamirciye gitmiyorsunuz. 
Yakında da contayı yakarsınız. Benden söylemesi! 
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Pisagor'un eşek denklemi ve Özgecan! 


Pisagor teoremi bir başka deyişle eşek davası bir dik üçgende hipotenüs üzerine kurulan kare alanının, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanları toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teoremdir. Bu bilgileri internetten bulabilirsiniz. Ama Özgecan'ın nasıl geri getirileceğini, anne ve babasının acısının nasıl dindirileceğini ve dahi, O'nun katliamının ardından anıran eşekleri nasıl susturacağınızı bulamazsınız! 


Ehli insaf ve ehli vicdan sahipleri olarak, bu acıyı nasıl ifade edeceğimizi bile bilmiyoruz. Ama acının asıl failleri, “Bütün suç hükümetin, bir an önce defolup gitsinler...” diye anırmaktan beri kalmıyorlar. 


Siz suçun faillerine en ağır cezayı verin, yarın bir vicdansız oy avcısı siyasi parti gelip af vaat etsin, meclis onaylasın kader mahkümları da ailelerine kavuşsun! Bu zamana kadar hep böyle olmadı mı? Rahşan affından bir hafta sonra evimin de çok yakınlarında salınan bir sapık 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmişti ama unutuldu! 


Bunların yüzüne tükürün diye çok yazıyorum, arkadaşlarım, bunlar milleti sapkınlığa sen de lama gibi tükürmeye sevk ediyorsun diye takılıyorlar, keşke benim dediklerim olsa da Özgecanlar ölmese! 


Eskiden Dallas'a, Flamingo Yolu'na ve Brezilya pembe dizilerine laf ederdik, bizim yerli ve Müslüman (!) dizileri Dallas'ın yedi ceddine rahmet okutuyor. Kim kiminle evli, kimin çocuğu kimden, kim kimi götürüyor, kim kiminle yatıyor belli değil. Neticeleri de önümüzde. 
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Hasan Pulur'un yıllar önce yazdığı gibi, “Herşeyin aslı sizde, (Bizde) sureti de elinizde, gerisi hikâye”. 


Asıl tufan acının ve matemin bir daha olmaması için nelerin yapılması gerektiği hususuna kafa yormak olması gerekirken, amacı bağcıyı dövmek olan keskin muhalifler tarafında kopuyor! 


Sanatçıyım diye ortalıkta dolaşan, soytarılıktan arta kalan zamanlarında sanatçılık yapan ve sözde muhafazakâr olduğunu söyleyen insanların hezeyanlarını da öğrendik. Mini etekli kızlara bu tür girişimlerin tahrik sebebi taşıdığını açıkça söylüyorlar. 


Devlet tarafında söylenen sözler de öyle çarpıtıldı ki, zekâmızla alay edercesine. Çağdaş, demokrat ve özgürlük yanlısı, ışığı yangın zannedip söndürmeye koşan, çakma itfaiyeci ve çakma aydınlarımızın halleri içler acısı. Bütün suçun iktidar partisinde olduğu tezviratını günlerdir bütün yayın organlarından izliyoruz. 


Muhalefet partileri de aynı paralelde tezvirat yapıyorlar. Ha paralel deyince aklıma geldi, müzmin paralel yayın organlarının tamamında aynı tezviratı görmek mümkün. 


Gerçekleri çarpıtırken Pisagor teoremindeki gibi, saklandığınız ideolojilerin arkasında kulaklarınız eşeğe benziyor da oradan aklıma geldi! 
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Monolog retorikli diyalog (/) 


Fizik kanunlarına göre büyük eşyalar uzaktayken küçük gözükür. Büyüklüğünü yanına gidince anlarsınız. 
Siyasette bunun tam tersidir, çok az istisnayla, uzaktan büyük gördüğünüz insanlara yakınlaştıkça ne kadar küçük olduklarını görürsünüz ve üzülürsünüz! 


Seçmenleri bile kendileri gibi düşünmeyen monolog liderlerin kürsülerden söyledikleri sizce de komik değil mi? 
Retoriğin farklı yorumları olsa da, en makul olanını, “Doğru düşüncenin zıddı ve dinleyicilerin yönlendirilmesi. ” Tespitiyle Platon yapmıştır. 


Peki, monolog retorikten diyalog doğar mı? Elbette doğmaz. Doğsa da kesinlikle özürlü bir mahlük olur! Ne olacak o zaman, retorik yapan monolog liderlerin diyaloğu olmazsa Siyaset nasıl yürüyecek? Nasıl olacak bu günkü gibi, kör ve topal olarak! 


İç Güvenlik Yasa'sının kavgaları sürerken şu meclisin haline bir bakın. Bu koca koca adamların tutumlarını ve uyguladıkları şiddeti yaparlarken Özgecan'a uygulanan şiddeti eleştirmeye hakları var mıdır dersiniz? Halkın vekilleri böyle yaparsa, eğitimsiz bir dolmuş şoförü de öyle yapar. 


Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun bir operasyonla nakledilmesi de siyaset adamlarınca ak veya kara diye etiketlendi. Bunların hiç gri tonu yok mu diye merak ediyorum. Görüşülen yasa ve operasyon sonrasında teşhis hazır; “Vatan Haini!” Sahi bu kadar kolay mı birine vatan haini demek? Teşhisi inceleyin, bu siyasi oluşuma destek veren nüfusun yüzde elli seçmeni de vatan haini o zaman! Bunlar atasını inkâr eden siyasiler, Musul'u, Kerkük'ü, Ege'deki 12 adayı kim verdi. O zamankiler neden hain olmuyor da, bugünküler oluyor? 


Bekâra karı boşamak kolay derler; kendileri hiçbir iş yapmadıkları, hiçbir sorumlulukları olmadığı için anca konuşuyorlar. Hayatta diktiğiniz bir ağaç var mı diye sorsanız cevap sıfırdır. Milletin parasıyla millete sövmek de böyle bir şey işte! Yazıklar olsun! Tek yaptıkları oturdukları yerden laf yetiştirmek ve ortalığı karıştırmak için seçmenlerini isyana çagırmak. Neyse ki seçmenleri seçtiklerinden daha basiretli de bu aklı evvelleri dinlemiyorlar! 


Şu retorik şovları ortadan kaldırsak, monologdan vazgeçsek, iki satır da dinleyen adam olmayı deneyip, medeni insanlar gibi diyalog kurmayı denesek bütün millet ayakta alkışlayacak hepimizi. 


Günlük hayatımızda bile böyle değil mi? Önemli meseleleri bütün çapsızlıklarına ve önemsizliklerine rağmen bu tip ve tür insanlarla tartışmak zorunda kalıyoruz ya, asıl üzüntüm bu. Görenler aramızdaki farkı anlamayacak diye çok korkuyorum, çok! 
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Kahrolsun bürokrasi, yaşasın meritokrasi! 


Haziran seçimlerinden sonra yeni bir hükümet kurulacak. Yüksek ihtimalle Ak Parti seçimi birincilikle bitirecek ve hükümeti kurma görevi yine kendilerine verilecek. Umuyor ve diliyoruz ki seçilecek vekillerin kalite ve kapasitesi yüksek olur! 


Bütün egemen güçlere ve zalimlere, güçlerine ve büyüklüklerine bakmadan karşı duran Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı birçok konuşmasında hatta mitinglerinde bile bürokrasiden memnuniyetsizliğini ve şikayetlerini dile getirmişti! 


Yeni seçilecek hükümetten bütün milletin beklediği çok şeyler var. Başbakanımız Sayın Davutoğlu'na ayaküstü bir meseleyi arz ettiğimde çok etkilenmişti. Kendisine, “Bu size ayaküstü naklettiğim bir olay, diğerlerini de anlatsam işi gücü bırakıp bu bürokratlara infaz imkanı verecek kanunlar hazırlarsınız...!” dediğimde, “Kesinlikle haklısın ve bu meseleleri sizin gibi dile getirecek cesur insanlardan dinleyeceğim ve size de bunu organize etmeniz için ricada bulunacağım. ” Demişti. 


Özellikle maliye, SGK ve belediye bürokratlarının halkı canından bezdiren keyfi ve ahlaksızlığa varan tutumlarından sadece birkaç örnekti naklettiğim ve kesinlikle kendimle ilgisi olmayan ve halktan dinlediklerimdi. 


“Bak her yer bostan, yan gel yat oğlum Osman!” edasındaki devlet memurlarının yaptıkları ve kusurlarının hesabı 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kesinlikle sorgulanmıyor ve cezalandırılmıyor. Kapağı devlete attın mı tamam, muzaffer komutan gibi artık bürokrasi hazretleri Ali kıran, baş kesen. 


Oy toplamak için kapı kapı dolaşan, millete sesi kısılana kadar dert anlatan bu hükümetin ve siyasilerin, kendini bilmez birkaç çapulcu bürokrat nedeniyle halk gözünde karalanmaması için kesinlikle ve ivedilikle bu bürokrasi için önlem alınmalı ve kanuni düzenlemeler yapılmalı. 


Vatandaşın en haklı taleplerine, kanunla veya sözleşmelerle düzenlenmiş haklarına bile o günkü ruh halleriyle karşılık veren bürokratların cezasını kim verecek? Bunun sorumlusu elbette ki hükümet, umarım bu bürokratlara kızan halk tepkisini sandıkta göstermez. Hükümetin de bu konuda yaptırım vaatleri olacak, başbakanla yaptığımız kısa görüşmeden izlenimim bu yönde. 


Bireysel yeteneklerine ve çalışkanlıklarına bakılarak insanların görevlendirildiği ve ödüllendirildiği meritokratik bir yönetime o kadar ihtiyacımız var ki, bunu görmeye ömrüm yeter mi bilmiyorum! Bildiğim şu, bu bürokrasiden halkın yakasını kurtaracak hükümetin oyları yüzde altmışları bulacaktır, bunu da Sayın Başbakan'a özellikle vurguladım. 


Duvarlara astığınız, ayet ve hadis sözleriyle cennete giremezsiniz. Emanet, ehliyet ve liyakat, Peygamber (AS)Y'ın buyruğu ve emridir. Hatırlatayım da, ahirette duymadık demeyesiniz! 
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Milli stratejik konsept 


Boğaza dördüncü geçit, ikinci tüp tünel ve PKK'nın silahsızlanma haberlerinin bütün toplumda tebessüm ve mutluluk olarak algılanması gerekirdi. Maalesef ve maatteessüf bazı kesimlerde kara haber gibi algılandı! 


Dünya şehri dediğiniz İstanbul'un bağlantısı sadece 
4 şeritli iki caddeden ibaret, iki adet köprü. Rivayet muhtelif 
ama 30 yılda 35 bin insan ve yaklaşık | trilyon dolar Güneydoğu'da kaybedildi, 35 bin annenin arşa ulaşan feryadı yani! 


Batılı ülkeler gibi kuruluş evresinde milli stratejik konsept çerçevesinde bir yapılanmamız olsaydı, muhtemelen böyle karanlık tablolarımız olmayacaktı. 


Beş yıllık kalkınma planlarıyla uyutulan ülkemiz, şimdilerde 10 yıllık ve hatta 50 yıllık planlarla yeniden yapılanıyor. 


2023 yılında kendi ürettiğimiz savaş ve yolcu uçağımızı, helikopterimizi, füze savunma sistemlerimizi, tankımızı, topumuzu, savaş ve uçak gemimizi, nükleer santralimizi kullanıyor olacağız. Dünyanın en büyük ve işlevsel 2. Havalimanı, yine dünyada eşi olmayan üç katlı tüp geçiş tünelinin ve bütün bunlardan da önemlisi kardeşliğin ve mutluluğun sahibi olacağız! 


90 yıl sonra akıllara gelip tasarlanan milli stratejik konsept dediğimiz bu. Yenidünya düzeninde edilgen değil etken bir Türkiye, yeni başkanlık rejimi, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda benim vatanım ve bu mutluluğu yaşayacak ve hak etmiş vatandaşlarımı hayal edince çok mutlu oluyorum! 
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İkinci boğaz çalışmasının yanında ben muhalefet olsam, Karadeniz ile Akdeniz'i de birbirine bağlayalım, Anadolu Boğazı yapalım derdim. Nerde o kafa! 


Bizim içerideki bozguncular, kıl ve tüyle uğraşırken, olmadık meseleleri abartırken çocukken dinlediğim, “Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde,kalbur saman içinde develer tellal, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...!” masal gibi dinleyecek sonraki kuşaklar! 


“Aptallarla tartışma, görenler aranızdaki farkı anlamayabilir!” diyen sözün güzelliği tam da bunlara göre. 


Bir araya gelebilsek, öğretilmiş yanlışlıklarımızdan, şartlı reflekslerimizden kurtulabilsek, bu cennet vatan için neler yapabiliriz üzerine kafa yorsak, eminim bu ülkesin üstüne bir kat çıkar, altını kiraya verip, üstünde geliriyle güle oynaya geçiniriz, hep beraber, mutlu ve mesut! 


Yine aynı güzel sözler manzumesinden, “Küçük kafalar kişileri, orta kafalar olayları, büyük kafalar ise fikirleri konuşurlar! ”, bugünkü siyasileri bu sözün mihenk taşına sürtün, bakalım kaç ayardalar. 


Bence demokrasi rejimi altın suyuna batırılmış demir parçasından başka hiçbir şey değildir! Sadece görüntüleri parlak! 
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Nazım, Stockholm Sendromu ve Aleviler 


Psikiyatr Nils Bejerot'un bir banka soygunu sonrasında yaptığı tespitinin bütün sosyal ve siyasal katmanlarda ve toplumsal ayrışmalarda izdüşümünü görmekteyiz. 


Bir gasp olayından sonra esir alınanların, esir alanlarına duyduğu sempatinin adıdır Stockholm Sendromu. Bugün Alevilerin CHP saflarında yer almaları gibi! Geleceklerini esir aldıkları bir toplumla kurdukları duygusal bağ ve sonrasında duyguların esareti. Mızrak çuvala sığmadı, herkes de biliyor Alevi katliamının mimarı ve uygulayıcısı, CHP ve İnönü'dür. 


Nazım Hikmet'in katili ve sürgün edeni de CHP ve İnönü'dür. Bunu da bilmeyen yoktur, ama ne hazindir ki, Nazım sanki CHP'nin sembolüdür ve CHP'lilerin ilham kaynağıdır. 
Nazım hayranları da bu yalanı yetmiş yıldır yutarlar. Mustafa Suphi ve 14 arkadaşı, İnönü'nün komünist partisi kurmaya izin verilecek yalanına kanarak, Nazım'ın bütün ısrarlarına rağmen ülkesine dönmeye karar verir ve Karadeniz'de İnönü'nün emriyle katledilir. 


Şunu anlatmaya çalışıyorum; Cumhuriyetin kuruluşundaki İttihat ve Terakki ihanet parmağının karıştırdığı ve birbirine düşman ettiği ülke insanlarını nasıl barıştırabiliriz, önümüzdeki seçimlerde öncelememiz gerekenler neler. Buna değinelim. 


1980 öncesinde, sağcı-solcu kavgamız vardı. Aynı dönemde Çorum ve Maraş'ta Alevi-Sünni kavgası başlatılmak istense de bunda başarılı olunamadı. Daha sonra Türk-Kürk kavgasına çok yeltenilse de şükürler olsun ki bunda da başarılı olunamadı. Lakin 30 yıllık Kürt meselesinde barışa çok yakın gibi duruyoruz. Peki, bundan sonra Nazım'ın tasvir ettiği, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim ”, temennilerine mazhar olabilecek miyiz? Cahit Sıtkı'nın, “Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; olursa bir şikâyet ölümden olsun.” Dediği mutlu günleri görebilecek miyiz? 


Bilin ki, Kürt barışından sonra senaryosu hazır bekleyen Alevi-Sünni kavgası vizyona sokulacak. Suriye'den kaynaklanan altyapısı da hazır. Perinçek'in Eset'i ziyareti ne anlama geliyor acaba, bileniniz var mı? Bu yeni filmin fragmanı, çok dikkat edin! 


7 Haziran seçimlerinde düzgün Alevi adayların parlamentoda temsil edilmesi oyunları bozacaktır. Ak Parti aman dikkat. Gezi ile başlayan süreci dikkatli takip edin. Oyunu başlamadan bozmak sizin tercihlerinizle olacak! 


Ocağın altı yakıldı, su ısınmaya başladı, su kaynayınca hainlerin başlarına biz dökelim! 
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Ben Mevlana değilim, adam ol öyle gel! 


Şu sosyal ağlar nasıl da değiştirdi hayatımızı! Bazen Mevlana ne kadar da aciz biriymiş meğer diyoruz, içimizde ne Mevlanalar varmış da görememişiz. Yıllarca Mevlana ve Yunus ile uyutulmuşlar bizi, şükür yeni anlayabildik(!) 


İnsanın yazdıkları mı, yaptıkları mı ayrımına geliyoruz; öyle ya, bu kadar nitelikli söz yazan ve konuşan insanların yaptıkları nasıl olmalı? Nitelikli sözlerin sahibi, niceliksiz özlü insanlara dönüştüğümüzden, bu sözlerin başta yazanları olmak üzere kimseye bir etkisi olmuyor! “İnsanlara bin sefer yap yap diyeceğine, bir kere yap da görsünler!” demek lazım. 
Sadece yazıyor, konuşuyor ama hiç birini kendimiz yapmıyoruz, hastalığımız da bu. 


Oysa yüce kitabımız Bakara Suresi'nin 44. ayetinde bizi, kendimizin yapmayacağı güzellikleri başkalarına söylememizi şiddetle kınıyor. Bakın ifade ne kadar keskin ve net, “Yoksa insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hâlbuki kitabı da okursunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?” 


“İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi” Diyor Othello. Televizyonlara bakın, akıl danelik taslayan prof, mrof bir yığın gereksiz bilgiler ansiklopedisi canlılar. 


Biz bu bilgiye ve inanışa asla iltifat etmeyiz, mamafih kendi görüşleri olduğu için yazıyorum, John Peri, Erteleme Paradoksu isimli makalesinde, “İnsan, doğası gereği akıllı hayvandır. Akıl yürütme yeteneğimiz, bizi diğer hayvanlardan sözüm ona ayırıyor. Öyleyse son derece aklı başında olmamız, her davranışımızı etraflıca değerlendirmemiz ve bu de-Zerlendirmeler sonucunda olası en iyi şeyi yapmamız gerekir. 
Platon ve Aristoteles kendilerini bu ideale 0 denli kaptırmışlardı ki buna uygun yaşamayı beceremeyişimizi felsefi bir sorun olarak görmüşlerdi: akrasia, yani İnsanın kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktansa neden başka şeyler yapmayı yeğlediği sorunu.” var sözleriyle ifade ediyor halimizi. 


Zamanımızda belki binlerce çakma Mevlana ve Yunus var, ne var ki kendileri adam olamamışlar ki başkasına faydaları olsun. “Kendisi himmete muhtaç Himmet dede, aklı ere de kime himmet ede” misali. 


Zamanımızın çok laf eden çakma bilgeleri gibi, yalanla abad olmaya yeltenen çakma müflis siyasilerde bolca mevcut. 
Adamlıktan ve insanlıktan bihaber bu mahlüklar da insanları kendisine inanmaya ve birlikte olmaya davet ediyorlar. 


İnsanlar söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla anılırlar. 
Sorun bakalım, çakılmış bir çiviniz var mı diye? Billahi yoktur. 


Bunlar için söylüyorum işte, ben Mevlana değilim, adam ol da öyle gel diye! 


Mz. 


Aylardan Türkiye, 


günlerden Çanakkale, vakit zafer! 


“Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.” Bakara Suresi'nin 249. Ayeti'nin tecelli ettiği, bir haftalık ömrü olduğu söylenen bir milletin destan yazdığı, olmaz denilenlerin olduğu gündür 18 Mart. 


“Sizin seveceğiniz bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.” Saf Suresi 13. Ayetinin insan gözüyle görüldüğü müjdeli gündür 18 Mart! 


Adını şerefle taşıdığım, şehit dedem Bedirhan Bey de Dumlupınar'da şehit edilmişti, şehit ailesi olmak farklı bir duygu. 


Napolyon Bonapart'ın, “Türkler öldürülebilir lakin mağlup edilemezler!” Sözünün biz kez daha ispatlandığı günün adıdır 18 Mart. 


Dost düşmanın belli olduğu, insanların severek, isteyerek ve bilerek ölüme gittiği günün adıdır 18 Mart. Annelerin yavrularına kına yakarak, vatana kurban ettikleri o kutlu günün adıdır 18 Mart. 


Hafızayı beşer, nisyan ile maluldür derler, fakat bu öyle değil. Bilerek ve isteyerek unutturulan ve/veya görmezden gelinen bu destanın torunları son on yıldır bu gerçeği keşfetti ve sahiplendi. 
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Çanakkale bir ilimizin değil, işgal kapımızın adıydı. 
Eğer orası geçilseydi bütün Anadolu işgal edilecekti. Hiç fazla yorulmayın, bugünkü siyasilere bakın, hangisi önemsiyor ve değer veriyorsa o güne, arkasından emin olarak gidin, saygı duyun. 


Ölmeyi yaşamaktan çok sevenlerin vuslat ve şebi aruzuydu 18 Mart. Onların torunları olarak bizler bırakın ölmeyi, yaşlanmaktan bile korkuyoruz! 


Bugünkü yazıların tamamına yakını bu konu ile ilgili yazılacak. Kimi yazar, kimi söyler, kimisi de yaşar. Kaderin maküs tecellisine bir daha muhatap olmayı dilemeyiz elbette, lakin o dip diri ruh ve irfanı bünyesinde barındıran bir millet olduğumuzu bilmek bile insanı rahatlatıyor. 


Biz yedi düvele kafa tutan bir milletiz. Düşmanlarımız da bu gerçeği bilirler, onun içindir ki, bizi içimizden yıkmaya çalışıyorlar. 


Bu aziz hatıraya sahip çıkmaz isek, biliniz ki o aziz şehitlerin aziz hatıralarına ihanet etmiş bir millet olarak zelil olmaya namzet olarak yaşayacağız! 


Bu topraklara toprak deyip basmamak lazım, bu mübarek topraklar ecdadımızın kanıyla sulanan vatan topraklarıdır; imanlı bir milletin kalbinin attığı yerdir. 


Aylardan Türkiye, günlerden Çanakkale, vakit zafer vaktidir. Şühedaya minnet ve dua vaktidir. 
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Her şey vatan içinmiş! 


Televizyonda haberlere bakarken, gözaltına alınan polislerden biri, “Neden yaptınız?” sorusuna, “Biz ne yaptıysak vatan için yaptık!” diye cevap verdi! Aklıma bir ağabeyimin askerlik anısı geldi; 


Askerde iki arkadaş sohbet ediyorlar, biri sürekli, “Vatanım da vatanım” diye iç geçiriyor, diğeri de, “Ahmet üzülme kavuşursun inşaallah, çok merak ediyorum senin bu vatanını. Vallahi bende geleceğim!” diyerek onu teskin etmeye çalışıyormuş. 


Askerlik bitmiş, arkadaşı Ahmet'in vatanını görmeye gitmiş. Bir de ne görsün; Ahmet keçi gibi bir yardan aşağı sarkmış, kayaların arasındaki bir avuç toprağa elindeki fidanı dikmeye çalışıyor. Belinde kalın bir halat, hanımı da Ahmet düşmesin diye ipi tutuyor. Arkadaşı seslenmiş, “Ulan Ahmet senin “Vatanım da vatanım ' dediğin yer burası mıydı?” Ahmet cevap vermiş, “Vay can kardeşim, vatanıma hoş gelmişsin!” Arkadaşı dayanamamış, “Ulan senin vatanının da, ipini tutanının da...!” Vatan tanımı göreceli tabi! 


Ben de merak ettim, EGO şoförlerinden birine sordum, “Kardeşim niye yapıyorsun bu işi?” Cevap hiç göreceli değil, “Ekmek parası abi!” Net ve doğru bir cevap. 


Güvenlikçilere sordum, onlarda “Ekmek parası” dediler. Memurlara, öğretmenlere, doktorlara sordum, hepsinin cevabı aynı. Ekmek parası. O zaman bizim şoförler, güvenlik görevlileri, memurlar hiçbiri vatanperver değil, belki de hainler! Üşenmedim, bir de polis müdürü arkadaşıma sordum, o da, “İşimiz bu, ekmek parası!” dedi. Bunların hepsi vatan hainiymiş dedim (!) 


Ea 


Ben orada değildim ama, belliki savcı sormuştur, “Bu yasa dışı dinlemeleri neden yaptın?, “yatan için!”, “Peki bu talimatı sana kim verdi? ”, “Vatanını çok seven birisi! ”, “Peki bu kayıtları kime verdin? ”, “Vatanını çok seven birisine!”, “MİT tırlarını niye durdurdun? ”, “Vatan yaşasın diye!”, “Dış İşleri Bakanlığı'nı neden dinleyip ülkeyi aleme rezil ettiniz? ”, “Bunların kim olduğunu herkes bilsin diye”, “Sizin ipinizi kim tutuyor?, “Bütün dünyanın ipini tutan güç, her şey vatan için. Yaşasın vatan!” 


Bende merak ettiğim için sorsaydım, emin olun cevap şöyle olurdu; “Gözüm bu vatanı şey ederken, yani severken falan, karşılığında bir şey aldın mı, maaş, ikramiye gibi? ”, “Elbette aldım. Bu benim ekmek param ve hakkım!” 


Yeni öğrendik vatanın parayla, maaşla, ikramiyeyle sevildiğini! Bizim elemanlar niye öyle demediler diye takıldı kafama. Birinden birisi vatan haini de anlayamadım (!) Bu işi maaş almadan yapsaydınız o zaman size diyecek lafımız olmazdı! Belediye şoförü neyse sen de osun. 


Senin ne farkın var ahlaksız? Senin vatan sevgin buysa, senin vatanının da, ipini tutanının da!.. 


-78- 


Reductio ad absurdum! 


Reductio ad absurdum bir felsefe terimidir. Olmayana ergi yoluyla erişme yöntemi. Absürd, anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan, saçma ise, öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle bağdaşmayan düşüncedir. Saçmanın bir anlamı vardır; fakat yanlıştır, anlamsızın ise hiçbir anlamı yoktur. 


Otomobil fiyat listelerinde görürüz hani, vergiler dâhil anahtar teslim fiyatı diye yazarlar. Siyasette biraz ona benziyor! Katkılara, yol arkadaşlıklarına, makama, mevkiye, çileli günlere, geçen onca zamana, sadece dillerde dolaşan dostluk ve kardeşlik söylemlerine inat; ihanet dâhil anahtar teslimi operasyondur siyaset! 


Ayrıca bu sadece günümüze özgü bir durum da değildir. Peygamberlerin yanındakilerde bile bu durum neredeyse hepsinde görülmüştür. 


Ortalığı toz tuman eden son söylemlere takılmayın, tecrübe dedikleri böyle bir şey olsa gerek, gençken bizlerde çok şaşırırdık; lakin zaman hiçbir şeyin sürpriz sayılmaması gerektiğini öğretti bize. 


Önümüzde yeni bir seçim daha var, bu çok önemli zor bir süreçten geçmekteyiz diyeceğim lakin bir türlü geçememekteyiz demek daha doğrusu galiba! “Tamam, bu belayı da atlattık” dediğimiz her zorluğun ardından başka bir bela ve musibet ile karşılaşıyoruz. 


Telefon rehberimdeki insanların birçoğu milletvekili aday adayı; Seçilirler, seçilmezler onu biz bilemeyiz, lakin mademki biz nasibe ve kadere inanan insanlarız süreci doğrudürüst ve namuslu devam ettirmekle sorumluyuz. Zira bizler süreçten sorumluyuz sonuçtan değil. 


Milletvekilliği öncesinde fikrimi soran her arkadaşıma standart olarak söylediğim sözleri bir kez de yeni aday arkadaşlarıma bildirmekte fayda var; bu çok zor ve engebeli bir yol. Çoğu arkadaşımız yolda kurda-kuşa yem oldu. Bazen karakterleri ve manevi donanımları bu yoldu bitirmeye yetmedi. 
Hem dünyalarını, hem de ahretlerini bir hiç uğruna harcadılar. 
Seçilip büyük mevkileri işgal eden arkadaşlarım da bazen dillerinin, bazen ellerinin, bazen de bellerinin kurbanı oldular. 


Başta kendiniz olmak üzere, bu ülke ve sizden medet uman mazlum dünya halklarına bir faydanız olacaksa girin bu yola. Donanımınız ve karakteriniz köşeliyse girin bu yola, zorlukları inandığınız kutsal dava uğruna seve seve göğüsleyebilecekseniz girin bu yola. Yoksa sonu hüsran ve pişmanlıkla bitecek bir yolun ne size ne millete bir faydası olmayacaktır. 
Önce dünyada yaptıklarınıza bakın, sonra kararınızı verin, sonu başından belli olan bir hikâyeden ne zevk alacaksınız düşünün! 


İlk parafı dikkatli okuyun, size uyuyor mu bakın, “Çok pişman oldum, şeytana ve nefsime uydum” derseniz kimse inanmaz. Ne birbirinize, ne nefsinize ihanet etmeyin lütfen! 
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Müslüman mahallesinde domuz satmak! 


Hiç güleceğim yoktu, sabah sabah iyi geldi, deyimleri atasözlerini bile ters çeviren şu bizim Kemal var ya; ondan bahsediyorum. 


Emeklilere bayramlarda ikramiye verecekmiş. Neden sadece emekliye, bütün çalışanların hakkı bu. Sizin sosyal demokrasi ve adalet anlayışınız bu mu? Eskiler, “Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz!” diyorlardı, valla bizim Kemal domuz satıyor haberiniz olsun, alıcısı bulunur mu orasını bilmem. Domuz etini kamufle etmek için de, “Valla bu dana eti” diye noterden belge almış, yani kendi yalanını onaylatmış! Gafil noterin halk olduğunu bilmeden, onayın sandıktaki mühürle olduğunu bilmeden. 


Bir konserve fabrikası sahibinin işleri yolunda gitmiyormuş, bir arkadaşı öğüt vermiş, “Bu dindarlar helal olmayan hayvan eti yemezler, sen konservelerin üzerine, İslami usullere göre üretilmiştir diye yaz, bak nasıl satılır” Gerçektende satışlar patlamış. Hızını alamayan uyanık fabrikatör, balık konservesi üretim işine de girmiş. Balık konservelerinin üzerinde de, “Balıklarımız İslami usullere göre kesilmiştir” yazmış. Halk bu ibareyi görünce adamın sahtekârlığı ortaya çıkmış. 


Bizim Kemal'in hali ona benziyor. Bizim 10 milyon 
920 bin 901 emeklimiz var. İkişer maaşını bu rakam ile çarpın. 
Ortalama 25 milyar gibi bir rakam. SGK 134 milyar 392 milyon maaş ödüyor, 2014 yılında 20 milyar liralık bir açığı var. 
Ekleyin 25 milyar daha, etti 45 milyar. 
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Bunu nasıl halledeceksin Kemal, “Benim adım Kemal, ben hallederim” dersen valla inanmayız, o kadar yalan söyledin ki soy adın bile yalan. Bak soyadın demedim, soy adın dedim çarpıtma. Kemal Karabulut. 


Artık hiçbir inandırıcılığı kalmadığı için sözlerini noterden onaylatıyor. Bir siyasi müflisin son halleri. Dik dur dik. 
Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz Kemal. 


Ne sana, ne senin yalanlarına inanacak çok kimse kalmadı bu ülkede. Kendine başka ülke ara. Yıllarca küfrettiğin cemaatle ortak oldun, SSK'yı batırdın, CHP'yi batırdın sana bu ülkeyi yedirtirler mi dersin? Hiç sanmam dostum. Sen şu yeni kurulan partilerden birine gitsen de hem biz, hem partin, hem de ihanet ettiğin eski başkanın senden kurtulsa ne olur sanki! 


Senin yalanlarını izlerken geriliyorum, gerdirme kremi gibisin. Yalan söyleyen insan karşısındakileri kendisine inanama potansiyeli olan zekâ özürlü aptal sandıkları için yalan söylerler. Vallahi senin zannettiğin kadar aptal-salak olmadığımız gibi külahını sana ters giydirecek kadar da akıllıyız, zekiyiz. 


Müslüman mahallesinde dana eti diye noterden onaylattığın domuz etini yemedik haberin olsun. Çünkü sözüne güven olmadığı için notere başvuruyorsun. Bizim kasap Yılmaz kadar bile inandırıcılığın kalmamış, yazık sana! 
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Siyasi Nitelik, politik nicelik! 


Ülkemiz ve dünya siyasi konjonktürü politik nicelikleri olan, nitelikli siyasilerden yana fakir olduğu için sürekli bir gerginlik ve çatışma içinde yaşıyoruz. 


Son zamanlarda demeyi o kadar isterdim ki, lakin neredeyse bütün zamanlarda sürekli bir Doğu-Batı çatışması neticesinde gündemden düşmeyen bu gerginliğin komplikasyonları ve artçıları olarak devam eden bölgesel ve ulusal gerginlikler potansiyel bir çatışma kıvamında muhafaza ediliyor! 


Rusya'nın Gürcistan ve Çeçenistan gerginliği bitmemişken üstüne Ukrayna çatışması ve bazı bölgelerin özerklik ilanı, bazılarının Rusya'ya iltihakı ve ilhakı önümüzdeki yılların potansiyel gerginlik gerekçeleri olarak hazır bekletilecek. 


Irak*daki mezhep çatışmaları, Suriye rejiminin katliam derecesindeki soykırımları, (Soykırım sadece etnik kökenli olmayabilir, karşıt görüşün toptan yok edilmesine yönelik katliamlarda soykırım sayılır) da yıllarca belki de yüzyıllarca aynı coğrafyayı paylaşmak zorunda kalacak halklar için potansiyel bir çatışma argümanı olarak kalmaya devam edecektir. 


Fitnenin hammaddesi olan İsrail'in bütün bölge ülkeleriyle çatışma ve işgal girişimlerinden bahsetmeye gerek bile yok! 


Derken başımıza İran İslam Cumhuriyeti'nin (!) Yemen'deki mezheptaşlarını ayaklandırması ve onlara siyasi ve lojistik desteği bölgeyi diğerleri bitmemişken yeni ve önü alınamaz bir savaşın eşiğine getirdi. 
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Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim, İran bölge- de İsrail'in en büyük yandaşı, paydaşı ve müttefikidir diye. 
Yakın ve uzak tarihin bütün derinliklerini ve dehlizlerini dikkatlice araştırın Pers ve devamı İran'ın bir tane yabancı ve/ veya farklı bir dine mensup bir milletle veya devletle savaşı olmuş mudur diye! Kesinlikle yok! Varolduğu günden bu yana sürekli ve hep Müslüman ülkeler ve halklarla savaş halindedir. 


İslam ümmetinin içinde bir ayrık otu gibi duran ve mezhebi fanatizmini resmi devlet politikası olarak sürdüren bu ülkenin ne İslamla ne Müslümanlıkla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Nifak ve bozguncu tavırları bugün bizim ülkemizde bile ektilerini sürdürmekte ve mezhep ihracına devam etmektedir. 


Var olan siyasi yönetimlerin yöneticilerinde aranması gereken en öncelikli vasıf olan siyasi nitelik önemlidir elbette. 
Bundan daha önemlisi ise geçmiş siyasi ve politik nicelikleridir. Siyasilerin adalet ve kutsal metinler yerine, politik niceliklerini öne çıkarmaları neticesinde siyasi nitelikleri belirginleşiyor. Genetik mirasın intikalinin tezahürü gerçekleşince, hak, hukuk, adalet, din, mezhep hak getire! 
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Acep namus neye yarar? 


Hani herşeyin namusundan söz ederiz, fikir namusu, ticaret namusu, siyaset namusu, savaşın bile bir namusunun olduğunu söyler dururuz da, neye yarar bir türlü idrak edemeyiz! Çünkü hiç uygulanmış haline şahit olamayız, güzelliklerini göremeyiz de onun için, sadece beylik lafı olarak söyleriz, ama sadece söyleriz. Yapmaya gelince bazen söyleyenler herkesten önce kaçarlar. Ah bir bilsek namuslu olmanın ne demek olduğunu, bir bilsek namuslu insanın ne asil insan olduğunu, ah bir bilsek namuslu bir tutumun hem hatibi, hem muhatabı ne kadar mutlu ve mesud ettiğini, namuslu olmaktan gayri bir emelimiz kalmazdı. 


Ama namuslu insanlar o kadar az ve zayıf ki, namussuzlar da o kadar güçlü ve sayıca çoklar ki, namusluların sesi bile çıkmıyor, cılız sesleri çıksa bile biz duymuyoruz. Suç onların mı, yoksa onların o cılız seslerini yaymamak, onlara sahip çıkmayan bizlerin mi? Elbette ki bizlerin! 


Millet olarak namus meselesine çok değer verdiğimizi hep söyler dururuz, ama sadece söyleriz. Hatta o içi namussuzluk hormonuyla kıpır kıpır kaynayan insanlar namus için cinayet bile işlemekten geri durmazlar. Namusu epeydir iki bacak arasına hapsettiğimizden beridir, anlamını, mahiyetini de tam kavrayamaz olduk. 


Ömrünü yalan ve bozgunculukla geçirmiş bir siyasi, kalabalık miting alanlarında yalanlarını ve boş vaatlerini millete sıralarken hiç ona namussuz demek gelmez içimizden, neden? Çünkü bu politikacıdır da ondan! Bal gibi namussuzluktur aslında yaşanan ama, namus iki bacak arası olmayınca olmaz ya hani! 
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Eşekleri, atları kesip millete yediren de sadece kabahatler kanununa göre işlem gören bir suçludur, kadın mı satmış ki namussuz denilsin! Namussuzun önde gideni asıl o değil midir sizce de? 


Eskiden çok görürdük, kapağı devlete atmış, bütün rezilliklerine rağmen bir sürü payeler ve ünvanlar almış, adı zikredilirken “Sayın” dememenin kabahat sayıldığı nice büyük adamları bilirim ki, bütün törenlerde en kallavi yerleri işgal edip, en tumturaklı lafları onlar ederler, önünde eğilen kişiliksiz kişilerin yanında Firavun edasıyla yürüyen sürüngenlere de bey denir, sayın denirdi! Namussuzun önde gideni, flama tutanı o değil midir sizce de? 


Birde toplum olarak hastalığımız namus lafı geçince aklımıza hep kadın figürü gelir nedense! Oysa cinsiyet farkı olmaksızın bütün insanları ilgilendiren bir kavramdır namus! 


Bir türlü anlayamadım, yakın çevremizde ve etrafımız- da namusunu kaybetmiş veya üç kuruşluk menfaat uğruna harcamış o kadar sayın denen adam varken, neden aklımıza hep kadınlar gelir ki? Valla ve hâla anlayamadım! 
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Projesi olmayan vaatler! 


Kemal Efendi seçim beyannamesine de yazacakmış, emekliye ikramiyeden geçtik, vergileri de düşürecekmiş! Maaşları insanca yaşanabilir düzeye çıkaracakmış, istihdam oluşturacakmış, işsiz kimse kalmayacakmış, kış aylarını kaldıracakmış, yakıt masrafından kurtaracakmış, hatta hamileliği 3 
aya indirecekmiş. Öyle ya kadınlara yazık değil mi, 9 ay eziyet çekiyorlar! 


Nasıl yapacaksın sorusuna bilimsel cevap hazır, “Benim adım Kemal ben yaparım!” Millet kaç seçimdir içinden yüzüne karşı, “Nah yaparsın!” diyor ama anlayana. 


Bu adama oy verip alkış tutanların akıl sağlıklarını çok merak ediyorum. Tahsil durumlarını da merak ediyorum, ruh hallerini de merak ediyorum, velhasıl bütün kişiliklerini merak ediyorum. 


Kör güzüm parmağına mantığıyla hiçbir firaset ve basiret alameti göstermeden destekledikleri bu adamın bu zamana kadar yaptıklarına bakmak gelmez mi akıllarına diye, çok merak ediyorum. 


Kedi de aslangiller familyasındandır. Fakat ona ne kadar ciğer yedirirseniz yedirin kedi aslan olmaz olamaz! 


Kendisine hiç inanmadığı cemaati bile can simidi gibi gören, teröristleri kınamaya cesaret edemeyen bu zavallı, denize düşmüş misali yılana sarılmaya bile razı gibi görünüyor, “N'olur bana 4 yıllığına iktidarı verin...” verin ki ülkenin altını üstüne getireyim, yandaşlarımla masaları doldurup, kasaları boşaltayım. 


Bİ 


Mesele destek verdiğimiz partinin veya gurubun iktidar olması meselesi değil ki, bu ülkenin insanlarının ve ülkenin geleceğinin meselesidir. Olaylara ve söylenenlere bu açıdan bakmak gerekli. Huzur bulacağım bir yönetimin benden olması ya da olmaması neyi değiştirir? 


Gezi ve geri zekâlıların anlayamadıkları mesele de bu! 
Seçimlere giderken herkes bol keseden atıyor, bu adamların maskesiz halini gösterebilmek ah mümkün olabilse! 


Sen genel müdürken hastalar rehin kaldıkları hastaneden senet vermeden çıkamıyorlardı. Bu millet o günleri unuttu mu acaba? Bundan önceki hükümetlerin neredeyse rutin ve periyodik ekonomik krizlerini unuttu mu acaba? Borsa oyunlarını, döviz spekülasyonlarını, banka manipülasyonlarını gerçekten unuttuk mu? 


Madem atmak serbest, madem yalan söyleyenlere “Sayın” diye hitap ediliyor, madem yalancılar parti başkanı olup devleti yönetmeye aday olabiliyor ve ne hazin ve ne yazık ki yalancılar alkışlanıyor, bende yalan söylemek istiyorum, “Benim şu Aslıyok Yaylası'nda 500 bin koyunum var! Bir türlü indiremiyorum. Bir indirsem, eti, sütü, derisi, yünü memleketi besler ()” 


Yük elin, merkep emanet, dağıt gitsin! Yazık memlekete, yazık ülkemin insanlarına, yazık! 
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Ele dümdük! 


Memleketin gözünü seveyim; gün yüzü görmemiş öyle lafları var ki. Şu okuduğunuz cümlede bile iki tane çıktı; “Gözünü seveyim ve gün yüzü görmemiş” 


Bir markanın reklamını televizyonlarda yabancı bir adama, George “Corc” amcaya dediklerini duyunca yerlere yatıyorum. İki tane bacak kadar çocuk, Anadolu deyimiyle “bebe” kitabın nasıl da ortasından konuşuyorlar, maşallah! 


İki tane bebe, ülkelerinde olanları görebiliyor da, elin gâvuruna, yüzüne karşı ele dümdük söyleyebiliyor da, “Corc amca, senin bunlardan haberin yoktur?” diyebiliyor da bizimkilere niye demiyorlar ki? Nezaketi bile elden bırakmıyorlar, biri diğerine diyor ki, “Ele yüzüne karşı!” ötekisi, “Yook, içimden yüzüne dedim, ne de olsa misafir!” 


Bizim siyasi muhalifler de seyretmişlerdir diye umuyorum. Ağzı açık ayran aşıkları, bacak kadar bebeler, köyden bile ülkede olup biteni görebiliyorlar da, elin gavuruna, “Corc amca sen ayakta uyuyorsun, bizim ülkemizde neler, oldu neler, senin haberin yok!” diyebiliyorlar, bundan hiç utanmıyor musunuz? 


Söz reklamlardan açılmışken bunlara ne uyar diye merak ettim, en uygunu, “Siz daha babaannenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?” u buldum. 


Bizimkiler babaannelerinin adetleri veçhile bugünlere bir türlü gelemiyorlar, yazık. 
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Merkezlerine insanı, erdemi ve doğruluğu koyamadıklarından göremiyor, görseler de anlayamıyor, hissedemiyorlar iki kere yazık. 


Makyevalist mantığın bütün prensiplerini yerine getirerek, yalan-dolan her türlü melaneti kullanarak iktidar heveslerini tatmin etmek isteyen bu insanları gördükçe, yaban arısının bal kovanına saldıran ayı geliyor aklıma. Bal yemeyi aklına koyan ayıyı arılar perişan ediyorlar ama ayı bildiğinden vazgeçmiyor. İhtiras böyle bir şey olsa gerek! 


Yalanlarınıza ve vaatlerinize yine kaldığınız yerden devam edersiniz, bari birazcık utanın, ar edin. Bizim kuşağımız sizin rezilliklerinizi ve kepazeliklerinizi unutmadı, bari ilerideki kuşaklara anlatın bu yalanlarınızı. 


Söylenen her söze, yapılan her işe muhalefet etmek Zorunda mısınız? Şeytan size yapıp ettiklerinizi süslü gösteriyor. 
Aklınızı karıştırıyor. Ağırlığınızı ve itibarınızı yitiriyorsunuz böyle yapmakla. Halkın gönlüne giden yol, yalandan değil erdemden geçiyor, hala akıllanmayacak mısınız? 


Ele yüzünüze karşı dümdük söylemek istiyorum, hepiniz yalancısınız, rezilsiniz, makyevalistsiniz, ahlaksızsınız, helal-haram bilmezsiniz, sizin için her yol Paris! 


İçimden de değil, yüzünüze karşı ele dümdük! 
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Milletçe alkışlıyoruz! 


Alkışlamak mefhumu, genellikle sevginin ve coşku- nun dışa vurumu olarak bilinir. Son zamanlarda, mefhumu muhalifi olarak, protesto amacıyla da uygulandı. 


Mefhumundan hareketle, yarım asırdan fazla yaşımı, mücadelelerimi, yazdığım onca yazıyı, söylediklerimi hiç aklıma getirmeden, bu millete, bu vatana gerçekten hizmet edecek, gerçekten bu milletin yaralarını saracak, gönüllerimize huzur verecek bir partiyi, bir oluşumu, hareketi, adına ne derseniz deyiniz alkışlamakla kalmayıp, sırtımda taş taşıyarak hizmet etmeyi şeref borcu sayarım ve sayarız! 


CHP'nin seçim kampanyası alkışlarla başladı, hayırlı olsun. Vaatlerini gerçekleştireceğine dair namus sözü vermiş CHP lideri. Tam iyi niyetle bakıyorken birden eski sözleri ve vaatleri geldi aklıma; boşverin sözlerini ve vaatlerini SSK genel müdürlüğü dönemindeki icraatları da geldi aklıma. 


Mefhumundan mı, muhalifinden mi başlayayım bilemiyorum. Sosyal güvenlik sisteminin çökmesine neden olan bu adamımı alkışlayayım? Hastanelerdeki rezalet diz boyunu aşmışken, çıktığı bir televizyon proğramında, dişlerini gösterip sırıtarak, pişkin pişkin rezaletin nedeninin nüfus artışında olduğu yalanını zekâmızla alay edercesine yüzümüze karşı söyleyen adamı mı alkışlayalım? 


Meclisteki son bütçe görüşmelerinde, benzin fiyatlarını bile yarısı kadar yanlış bir rakamla söyleyen adamı mı alkışlayayım? 
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Öğretmenler gününde, maaşları 2002 ile kıyas ederek, öğretmenlerin halini, ahvalini hesap kitap yapamadan, cahilce bir tavırla gurup kürsüsünden eleştiren adamı mı alkışlayacağız? 


Bütçe açığını verdiği boş ve mesnetsiz vaatlerle 100 
milyar zarara uğratacak uçuk yalanlarını mı alkışlayacağız? 
Kaynak soranlara, “Benim adım Kemal ben bulurum...!” di- yeni mi alkışlayacağız? 


Terör örgütleriyle el ele, kol kola oynaşan, onlardan medet uman, Gezi kalkışmasında polise küfreden vekilleri mi alkışlayacağız? 


Geçmiş geleceğin aynasıdır derler, camilerden ezanı susturan, camileri ahıra çeviren zihniyeti mi alkışlayacağız? 


Alevi katliamını yapan CHP'nin alevi genel başkanının ağzına bile alamadığı bu olaydaki ürkek ve korkak tavrını mı alkışlayacağız? 


Partiye çakma imamlar ve müftüler doldurup, çarşaflıya rozet takıp sonra otobüsten atıp, tartaklayanları himaye edip, partinin namusu olan Faik Tünay'ı dışlayan zihniyeti mi alkışlayacağız? 


“Ağaçları kesiyorlar” diye Gezi'deki geri zekâlıların peşine düşüp devlete kasteden zihniyete arka çıkan, ama Yalova'daki yüzyıllık ağaçları kesen kendi belediyesine ağzını açmayan adamı mı alkışlayacağız? 


Milletçe alkışlıyoruz elbette, ama mefhumu muhalifinden! 
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Milletçe bekliyoruz! 


Nevzat Tandoğan ismini kaldırdıkları için Ankara Büyükşehir Meclisi'ni ve Melih Gökçek'i milletçe alkışlıyoruz ve devamını bekliyoruz! Sanki yaptıkları bir iş varmışçasına meydanlara ve caddelere ismi verilen bu adamları millete tanıtacak eserlerinde millete dağıtılması lazım. Benzerlerinin isimlerinin de değiştirilmesi lazım. 


Uluslararası bir organizasyonun Ankara Sorumlusu değerli bir hanımefendi bana Tandoğan'ın akrabası olduğunu söylediğinde, “Sizi böyle başörtülü, namaz kılan ve bu fikri yapınızla görse intiharının ne kadar haklı olduğunu düşünürdü!” demiştim de çok gülmüştü. 


Tandoğan, CHP tek partili yönetiminin Ankara valisi, belediye başkanı ve il başkanıydı. Kılık kıyafeti Batılılara benzemeyenleri şehir merkezlerine aldırmayan, millete tepeden bakan, sokakta tipini beğenmediği köylü kısmını yaka-paça hapse attıran yani anlayacağınız Ali kıran baş kesen biriydi. 
Âşık Veysel'i bile köylü kıyafeti nedeniyle şehir merkezine aldırmamıştı. Bir cinayeti örtbas etmesine adının karışması üzerine mahkemeye çağrıldığında çok gücüne gitmiş, muhtemelen “Siz kimsiniz de beni mahkemeye çağırıyorsunuz!” 
diyerek silahı kafasına dayayıp intihar etmişti. 


Tandoğan Said Nursi'yi makamına çağırtıyor ve sarığını çıkarmasını istiyor. Üstad ağzının payını veriyor, ayrıldığın- da da, “Başından bulasın” diye beddua ediyor. Tabancasını başına dayayarak intihar eden Tandoğan'ın belasını neresinden bulduğu herkesin malâmu. Malüm olan bir şey de milletin itibarının iade edildiğidir! 
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Şimdi Ankara Meclisi'nden ve Gökçek'ten bu hamle- nin devamını bekliyoruz. Mesela Reşit Galip'in kim olduğunu da araştırın. Bugün bile sıkıntısını yaşadığımız Kürt sorunu- nun temellerini atan bu adamın da adını değiştirin. Andımızın yazarı bu adamın tektip halk yapılanmasında ne roller oynadığına da bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ağır biçimde eleştirdiği bu adam da fitnenin hammaddelerindendir! Selim Sırrı Tarcan'ı da araştırın. Diğerlerini de lütfen. 


Aslında İnönü'nün bu isim değiştirmelerin başında yer alması lazım, Atatürk'e suikastın bile faili adamın isminin değiştirileceği günler de gelecektir elbette. 


Şimdi bu malum CHP zihniyeti çıkmış, “Milletçe alkışlıyoruz” diye kampanya yürütüyor. Geri ve Gezi zekâlılar havaya alkışlıyorsunuz, güzel işler yapında millet sizi alkışlasın, kendi kendinizi mi alkışlıyorsunuz? 


Bu iş için milletçe, Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin olumlu yönde oy veren bütün üyelerini, Başkanı Ali İhsan Ölmez”i ve Melik Gökçek'i ölümüne alkışlıyoruz, 7 Haziran'da hadlerini bildirmek için de milletçe bekliyoruz. 
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Üç Aylar, güç aylar! 


Öncelikle ve evvela bütün İnsanlık âlemine Üç Ayların hayır, huzur ve barış getirmesini, bereketi ve kardeşlik duygularıyla hepimizin sinirlerini ve önyargılarını yok etmesini dilemek istiyorum, ama dilim varmıyor! 


Hiç olmayacak işleri başarabiliyoruz, uzaya gidiyoruz, insanlarla bir arada olmayacak hayvanları eğitebiliyor, bir arada yaşayabiliyoruz da, aynı ırktan insanlar olarak birbirimizin gözünü oymaktan geri kalmıyoruz, ne garip çelişki! 


Adı Müslüman ülkeler kutsal ayları kutluyorlar, kandil gecelerinde anma etkinlikleri düzenliyorlar ama bunlarla eşzamanlı olarak birbirlerini katletmekten de geri durmuyorlar, ne hazin çelişki! 


Hangi mezhebe mensup olursak olalım, âlim ve fakih olmadıkça bu mezhebi kuralların inceliklerine ve diğerleriyle olan farklılıklarına hâkim değiliz ve olmamızda gerekmiyor. 
Hâkim olsak da bu diğerlerini düşman konumuna getirmez, getirmemesi gerekir. İnanmakla mükellef olduğumuz, Allah (CC), Peygamber (SAV) ve Kuran'ı Kerim ilkeleri doğrultusunda yaptıklarımızın karşılığı olmasa da, birbirimizin gözünü oymaktan ve kanını dökmekten geri durmuyoruz, Müslüman olmadan önce insan olmamız gerekiyordu, bunu ıskaladık bunun neticesinde hayvani yanlarımızı İslam diye yutturmaya mı çalışıyoruz, hayvani hırs ve duygularımıza İslam maskesi mi taktık yoksa ne yaman çelişki! 


Bakın İslam coğrafyasına, sabah işine gideceğinden, işinden de evine sağ salim dönebileceğinden emin olan neredeyse bir tek İslam ülkesinden bahsedebiliyor muyuz? 
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Milliyetçilik dedik, kavmiyetçilik dedik, etnik ırklar dedik, mezhepçilik dedik o dedik, bu dedik de, Peygamberimizin, “Hepiniz İslam sancağı altında bulunan bir tek ümmetsiniz!” sözünü aklımıza getirmedik! Peygamber buyruğuna bile savaş açmış durumdayız, bu nasıl bir çelişki! 


Şimdi Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin doğum haftasındayız. Süslü cümlelerle bunu etrafa nutuk gibi arzedenlere biri çıkıp, “İslam dediğiniz âleme bile rahmet olamayan Peygamberiniz hangi âleme rahmet olacakmış?” 
derse ne diyeceğiz? 


İslam'ın şartının beş, imanın şartının altı olduğundan bahsediyoruz, ikisinin de başına “7/k şart akıllı olmaktır!” 11- kesini eklemeyi ihmal mi ettik, ne dersiniz? 


Kelimeyi şahadette belirtilen, “4bduhu ve rasulihi” esasındaki, önce insan, sonra resul ilkesi gibi, önce insan sonra Müslüman olmamız gerçeğini nasıl ıskaladık? 


Söylemek istesem de dilim varmıyor, “Bütün İslam âleminin üç aylarını kutlarım” demeye, zira ortada ne İslam âlemi var, ne Müslüman âlemi, üç aylarda mıyız, güç aylarda mıyız bilemedim, ne kötü bir çelişki! 
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3 Aylar, 30. Yıl, 23 Nisan, Çanakkale ve 
Regaip Kandili! 


Kutlanması gereken günler, aylar ve haftalar; hepsi birden herkese kutlu olsun. Hayır ve huzur getirsin, bizi birbirimize yaklaştırsın ve kardeşliğimizi pekiştirsin diye dua ve temennide bulunuyorum. 


Geçen yazımda da belirtmiştim, mübarek üç ayların içindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan, Ramazan ayının müjdecisi bu aylar mübarek olsun. 


Gazetemiz Sabah'ın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. 
Demokrasi ve vesayet rejimi arasındaki çizginin belirginleşmesinde önemli bir görevi yerine getirdi Sabah ATV Gurubu. Kimilerine göre, “Havuz Medyası” diye adlandırılsa da, Milletin öz değerlerine sahip çıkan, vesayete savaş açarak demokrasiyi ayakta tutmaya çalışan tavrı ayakta alkışlanması gereken onurlu bir duruştu. Biz havuz medyasıyız, bir havuz- da toplanan paralarla aldık bu gazeteyi ve televizyonlarını bu iftira ve bühtanlarınız elbette ki ispata muhtaçtır, ama ispata ihtiyacı olmayan hâl asıl sizin halinizdir; yaptığınız işlere ve tavırlarınıza bakılınca kimin ekmeğini yediğiniz ve kimin kılıcını salladığınız hemen belli oluyor, bunu da normal karşılıyoruz, “Gâvurun ekmeğini yiyen kılıcını sallar!” 


23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu 
ve milli egemenlik vurgusunu yaşatması için çocuklara emanet edilecek rejimlerin ilelebet yaşatılması temasıyla kutlanmaya başlanmıştı. Cumhuriyet neredeyse yüz yaşına giriyor, ama halen tartışmaları bitmedi. Umarız ve dileriz çocuklar bizlerden akıllı olurlar da, bu rejimi ayağa kaldırabilirler. 
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Çanakkale'de toplamda 500 bin insan öldü. Vatanını ve namusunu savunan yaklaşık 250 bin vatan evladı şehit oldu. 
Yüzüncü yılı münasebetiyle büyük törenler düzenleniyor, ama ne olur dikkat edin, toplumun ve siyasilerin bir kısmının ilgisialakası yok. Hatta “Keşke işgal edilseydik, Batılı hayat tarzıyla ne güzel yaşardık...” diye iç geçiren milyonların varlığından da emin olun. Şimdi vatan ve namus kavramlarını tekrar sorgulayın lütfen! 


Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)Y'in dünyaya teşriflerinin 1444. Yılını kutluyoruz. Dünya O'nun gelişinden önceki günlerine sanki geri dönmüş durumda. 


Mümkün olsa da, sesimizi duyurabilsek ve “Ne olur bir daha gel ve dünyamıza tekrar ışık dolsun, bizi bu zulmetten kurtar” diyebilsek. O'nun bıraktığı günlerden ne iz, ne eser kaldı. Muhalif rüzgârlar bizi sağa-sola savurdu. 


Çeşme Rubaileri'ni dinleyin; Çekti götürdü beni yolum bir yana/ Başım bir yana düştü, kolum bir yana/ böyle kaldım ortada köksüz ve dalsız/ oğul bir yana gitti, kızım bir yana. 
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Derin Adliye! 


Hukukun bağımsızlığı ve dokunulmazlığı bütün meşru sistemlerin amasız, mamasız kabul ettiği bir kural. İşin doğası gereği de böyle olması gerekiyor. Bugün tartıştığımız konu hukukun değil, hukukçunun bağımsızlığı ve dokunulmazlığıdır. 


Hukukun bağımsızlığının ve dokunulmazlığının yanında kuvveti de bünyesinde barındırması gerekir. Kuvvetini kanunlardan, bağımsızlığını devletinden, dokunulmazlığını adaletinden sağlaması değişmez kuraldır! Hukuk ve hukukçu, kuvvetini bağlı olduğu örgütünden, cemaatinden, bağımsızlığını bağlı olduğu liderinden ve dokunulmazlığını da marjinal örgüt elemanlarından sağlıyorsa, o beldede ne hukuktan ne adaletten söz edilebilir! 


Pascal'ın, “Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.” Sözü meramımızı özetlemeye yetiyor, adaletin mutlak kuvvetli olması gerekir, bu kuvveti sağlayabilecek güçte bir devletimiz var hamdolsun, mesele bazılarının devletten bağımsız halde, kuvvetini bağlı olduğu yapılardan sağlıyor olma meselesidir! 


Son tahliye kararlarında ortalık yine toz duman; Kamikaze dalışı gibi, örgüt elemanlarının canlı bomba olması gibi bir davranışla, gözünü karartıp yandaşlarını tahliye girişimlerini ibretle izliyoruz. Binlerce sayfalık, yüzlerce klasör dava dosyalarını ne ara okudunuz da bu adamların suçsuzluğuna karar verdiniz! Yaptığınız makul olsa bile bunu neden resmi bayram günü ve hafta sonu tatilinde, adliyede kimsenin olmadığı bir günde yaptınız? 


Şu anda tutuklu olanların suçluluğunu, suçsuzluğunu 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bizler bilemeyiz, kendinizin de içinde bulunduğu ve mensubu olduğu hukuk ve adalet sistemine inanmıyor musunuz? İnanmamanız normal, genelkurmay başkanının terör örgütü lideri ve yöneticisi olarak müebbet hapse mahkum edebilmiştiniz, demek ki oralarda bu tür işler olabiliyor. O zaman nerelerdeydiniz? 


Hazreti Ömer'in, “Mülkün temeli adalettir” tespiti mucibince bağlı olduğunuz yapı haram içeriyor. Eskiden derin devletten bahsederdik, şimdilerde ise derin adliyeden bahseder olduk. Yaptığınızın alçaklık olduğunu söyleyecektim mamafih alçaklığın bile bir yüksekliği vardır, korkarım sizin yaptığınız çukurluk seviyesinde bir iş! 


Herşeyi bağlı olduğunuz örgüte endeksli düşünmeyin, bu ülkede yaşıyor, bu devletten ekmeğinizi yiyorsunuz. Sahip olduğunuz makam ve mevkilere sizi bu devlet getirdi. Örgüt değil, devlet batarsa üzülürsünüz, fakat sizin mantığınız ters çalıştığı için eminim sizler tam tersini düşünüyorsunuz! 


Haksız da değilsiniz, sizi buralara hakkınızla girdiğiniz sınavlarla devlet değil, çaldığı soruları size vererek buralara getiren örgüt ağabeyleriniz getirdi! 
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Diriliş Erdoğan! 


TRT'de yayınlanan “Diriliş” adlı diziyi izlemek için Çarşambayı iple çekiyorum. Bütün okuma, yazma ve görüşmelerimi erteliyorum, oturup televizyonun karşısına tefekkürle ve ibretle izliyorum. Son yıllarda en çok kullandığımız kelimelerden birisi olan “Paralel” likleri ders alarak aklıma yazıyorum! 


Ne çok hainimiz, ne çok münafığımız varmış! O gün yaşananlarla bugünü kıyas ettiğimde o kadar çok benzerlikler ve paralellikler var ki kanımı donduruyor! 


Obanın içine kadar girmiş, evin ahalisi haline gelmiş, aynı ideallerde olması gereken insanların ihanet ve fesatları günümüzde de aynı değil mi? 


Bu arada bu dizinin yapımcısını, yönetmenini, senaristini ve oyuncularını velhasıl emeği geçen çaycısına kadar hepsini tebrik etmemek de tarihime ihanet gibi geliyor, bu nedenle ne kadar övgü ve teşekkür ifadesi varsa bu arkadaşlarıma az gelir diye düşünüyorum. 


Neredeyse her gün kucağında bir bomba patlayan Süleyman Şah, basiretli, adil ve ferasetli yönetimiyle hainleri bertaraf ediyor. Bu arada yaptıklarının hepsi kendinden menkul de değil elbette, gaybi yardımları salih bir kalp ile bakınca görebiliyorsunuz ancak! 


Meseleyi kısaca özetlemek gerekirse, gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerinde egemenlik oyunlarını oynarken para pul gani! Şeytanla bile işbirliği yapabiliyorlar. Tek meseleleri İslam ve Müslümanlar! 
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Bugünlere gelelim birazda; batmış, iflas etmiş, memur ve emeklilerinin maaşlarını ödemekten aciz bir ülke. Yatırımları durmuş, topladığı gelirlerinin yüzde 75'ini faize veren, yarını olmayan, birkaç lira için IMF ve diğer kapitalist ülkelerin kapısında yatan, üç kuruşluk memurlarını ülkemize gönderen bu ülkelerin, müstekbir ve mütekebbir tutumları ruhumuzu yaralıyordu. Çanakkale Savaşı'nı niye yaptık diye düşünüyordum bazen de! 


Bir Süleyman Şah da bizim topraklarımızda çıktı; Erdoğan Şah! Ülkeyi bataklıktan çıkartan, Batılı müstekbirlere dik duran, onlara olan borçlarını ödeyen ve borç verme noktasına getiren bu adamın acilen bertaraf edilmesi gerekiyordu. 
Acilen! 


İçimizde kan kardeşimiz olan Kurdoğlular çıkardılar, onları paraya ve güce boğdular, biz onları kan kardeşliği ve din kardeşliği duygularıyla önemli mevkilere getirdik! Oba beylerinin bazıları gibi siyasi partiler ve bazı güç odakları da onunla hareket ettiler. Unuttukları bütün hesapların üstündeki hesapları tutan o gaybi güç ve iradenin buna müsaadesi yoktu! 
Bunu bilemediler. 


Ömrümüz yeter de görür müyüz bilmem, birileri “Diriliş Erdoğan” diye bir dizi yapar diye umuyorum. Sanki bu ihanet genlerimizde var, kıyas ederek heyecan ve gözyaşlarıyla izliyorum bu diziyi. Çok seviyorum çok! 
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Şeytanın insani fikirleri! 


Faillerin fillerine esas olan fikir yapısı çoğu zaman bilgisiz fikir sahipliğinden kaynaklanır. Bu yapı içerisinde şeytanın dahli ne kadardır diye soracak olursanız, bu da kişinin eğitim seviyesi ve gözlem analizleri kabiliyeti ile doğru orantılıdır. 


Bu zaviyeden bakılınca yazının başlığının, “İnsanın şeytani fikirleri” olması gerekirdi, yazılanları okuyunca yazının başlığına hak vereceksiniz. 


Her olayı siyah ve beyaz olarak görebilseydik kararlarımızı daha net ve doğru olarak verebilecektik; ne var ki bütün olayları bu işi kendisine görev edinmiş medya sayesinde gri olarak görmekteyiz! 


Seçim meydanlarında size vaatlerde bulunanlara bakın, bakın da bu Ak Parti bizi yıllardır nasıl uyutmuş görün! Ülkenin bütün kaynaklarını kaçak saraylara harcamış, çaldıkları paraları ayakkabı kutularına doldurmuş, ülkenin bu günkü halinin nedeni de buymuş. Saltanat için kendilerine uçak almışlar, çok seyahat edip harcırah peşinde koşmuşlar, işte problem buymuş(!) 


Size gözünüzün içine bakarak yalan söyleyenler aslında sizin zekânıza hakaret etmektedirler, buna dikkat edin. Yani biz o kadar aptal insanlarız ki, onların söylediklerine inanabiliriz! Ben ne kendime ne de basiretli milletime böyle bir hakareti yakıştıramam, yakıştırmadığım gibi de, ayniyle kendilerine iade ederim. 
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Efendim saray dediğiniz bütün milletin şanıdır, şerefidir. Harcanan para da abartsak bile bir buçuk milyardır. Demek paramız varki harcıyoruz. 


Bol keseden asgari ücret ve benzin vaadinde bulunanlar yanlarında hiç işçi çalıştırmışlar mıdır diye sormak lazım. 
Siz asgari ücreti onların dediği rakama çıkartın başta kendim olmak üzere kapatır giderim işyerimi. Hadi devletin parasından vazgeçtik, esnafın parasından da hoyratça harcıyorlar, ülkenin yarısı işsiz kalır, ayıkla pirincin taşını. 


Öyle yağma yok, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma kurnazlığı eskidendi. Şimdilerde ne kadar emek, o kadar börek kuralı geçerli. 


Aklımın almadığı bu Ak Parti bizi yıllarca nasıl kandırdı da biz bunu göremedik. Bize tank yapıyoruz, top yapıyoruz, ülkenin borçlarını ödüyoruz diye yalanlar söylediler. Yollar, hızlı trenler yapıyoruz diye kandırdılar hepimizi, şehirlerde yükselen bütün binalar da, yeni boğaz köprüleri de birer maketten ibaretmiş anlayamamışız. 


Şeytanı imrendirecek fikirler ve vaatler duymaktayız, şeytan mı bize, biz mi şeytana özeniyoruz anlayamadım. Dinlediklerimiz şeytanın ta kendisi mi, yoksa insan mı, onu da anlayamadım! 


Boş silahı bilmem ama boş adamı şeytan doldurur, okuyun ve düşünün, aman dikkat. Şeytan sizi de doldurmasın! 
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